De favoriete vogel van...

Dit is een nieuwe rubriek die in de plaats komt van ‘De favoriete vogelplek ". Daarmee hadden we al veel vogelaars op

bijzondere plekken geportretteerd, en veel hotspots in onze prachtige omgeving zijn daardoor al in beeld gebracht. We
willen voorkomen dat we in herhaling vallen. Vanaf dit nummer staat in deze rubriek een willekeurig lid van onze vogel-
werkgroep centraal en we laten hem of haar vertellen van welke vogel zijn of haar hart sneller gaat kloppen.

De roodborsttapuit met zijn fiere hou-
ding, borst vooruit bovenop een struik-
je in de hei. Als ik die gezien en gehoord
heb, dan ben ik heel blij. Ik woon in
Hilversum vijf minuten fietsen van de
Hoorneboegse Heide. Ga daar maar
rustig zitten op een heuveltje en op een
mooie lente- of zomerdag zie je hem
regelmatig. Laat de vogels maar komen,
moet je kijken wat er in een kwartier
aan je voorbij trekt.

Het mannetje van de roodborsttapuit
is een bijzondere verschijning, met zijn
oranje borst en zwarte kop, net iets
groter dan een pimpelmees. Daar zit hij
dan, een en al beweeglijkheid, wie doet
mij wat: de insecten die hier vliegen
zijn voor mij. lk zoek vogels in de nabije
omgeving, daarom werk ik ook mee aan
het MUS-project (Meetpunt Urbane
Soorten) van Sovon: op drie momenten
in het broedseizoen stadsvogels tellen
in een postcode gebied. Op negen ver-
schillende telpunten sta je dan vijf mi-
nuten stil om te luisteren en te kijken
welke vogels je daar treft. Dat zijn ook
meestal de gewone vogels. Het is weer

vergelijkbaar met het tuinvogelproject
van de vogelwergroep, waar ik ook al
jaren aan meewerk.

Hier op de heide laat de roodborstta-
puit zich vaak zien. Vandaag even niet.
Behalve de vaste torenvalk, ook een
vogel die mijn dag goed maakt, verder
zie ik veel boerenzwaluwen en een paar
graspiepers. lk vind zowaar nog een
veer van een torenvalk, die ik natuurlijk
bij mij steek. Die laat ik weer zien aan
de jeugd die ik als IVN-gids begeleid

op speurtochten door de natuur. Sinds
een paar jaar ben ik actief binnen IVN
en KNNV, want de natuur heeft meer
te bieden dan alleen vogels. Planten en
vlinders zijn ook heel boeiend.

Voor de MUS-telling ga ik samen op pad
met mijn maatje Renée Beekman — zo
's morgens bij zonsopgang door de stad
fietsen is een verrassend rijke vogeler-
varing. Op de hei en in het bos ben ik
meestal alleen te vinden — in de natuur
ben je namelijk nooit helemaal alleen!

Jenny Brook

Foto: Paul Keuning



