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IN MEMORIAM

PIET POOT

Op 23 augustus overleed Piet Poot, in de leef-
tijd van 73 jaar.

Heel veel leden van ons Genootschap heb-
ben Piet gekend. Heel veel leden hebben zijn
enthousiasme gezien voor alles wat met de
natuur te maken heeft.

Hoewel Piet bij de meesten vooral bekend
stond als de man van de kevers, ging zijn be-
langstelling veel verder. Vogels, planten, vlin-
ders, spinnen, Piet wilde er alles van weten.
Een plant of dier naamloos achter laten was
er niet bij.

Al van jongs af aan verzamelde Piet kevers. v
Hoewel hijaanvankelijk vlinders wilde verza-
melen werd hem dat door leden van het Genootschap afgeraden:
daar viel niet zoveel nieuws meer te ontdekken. Kevers moest hij
gaan doen. En het zijn kevers geworden! In de loop van zijn leven
heeft Piet volgens beroepsentomologen een collectie bijeen ge-
bracht die tot de mooiste en belangrijkste van Noordwest Europa
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behoort. Het bestuur van het Genootschap
en de medewerkers van het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht zijn blij en dank-
baar dat Piet een aanzienlijk deel van zijn
collectie heeft toevertrouwd aan hun mu-
seum.

De aansporing om kevers “te gaan doen”
omdat daar nog wat viel te ontdekken bleek
juist te zijn. Piet heeftliefst | | nieuwe soor-
ten kevers op zijn naam staan. Daaronder (ik
heb maar even op internet gezocht) prach-
tige namen als Ampedus pooti Wurst, 1995 en
Hysteropterum pooti Dlabda, 1989. En dan
was er nog die nieuwe spin: Pelecopsis pooti
Firsch, 1999. 1k hoop zo dat ze geen Neder-

landse naam hebben of zullen krijgen!. Dan
blijven we tot in lengte van jaren praten over “Pooties”. Toch wel
leuk als je Piet gekend hebt.

Ik wens namens ons allen Corry, zijn kinderen, kleinkinderen en ver-
dere familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Douwe Th. de Graaf




