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Pleitbezorger voor de natuur
Biografie over Jac. P. Thijsse

“Waarom zingen de vogels? Ik weet het niet, maar dit weet ik wel: ze
kunnen het niet laten.” Een typerende eerste zin uit het boek Vogelzang
van dr. Jac. P. Thijsse. De befaamde natuurvorser schreef deze regels in
maart 1938, maar het zou tot 25 juli 1965 (zijn honderdste geboortedag)
duren, alvorens dit Verkade-album gepubliceerd zou worden.
Gemoderniseerd qua taalgebruik, foto’s in plaats van plaatjes, maar met
een ongewijzigde, recht uit het hart geschreven en daardoor nog altijd
indringende tekst van Thijsse.

Dat laatste is tekenend voor de kracht, die de leraar, journalist,
schrijver, bioloog, propagandist, natuurbeschermer en wat niet al in zijn
teksten kon leggen. Hij doceerde niet alleen, maar overtuigde vooral.
Met grote kennis en een enorme motivatie getuigde hij van zijn liefde
voor de natuur. Voor plant en dier. En vooral voor vogels.

Het is merkwaardig dat een man met zijn status en zijn verdiensten tot
2005 heeft moeten wachten, voordat zijn leven in een biografie werd
vastgelegd. Journalist Sietzo Dijkhuizen heeft uiteindelijk deze taak op
zich genomen en in Jac. P. Thijsse. Een biografie (De Arbeiderspers,
€19,95) de ‘thijssificatie’ van het Nederlandse volk geanalyseerd.

Onder het motto ‘Natuur schenkt levensvreugd’ heeft Thijsse de
natuurbeleving gepropageerd. Hij groeide uit tot een autoriteit en in die
hoedanigheid heeft hij bijgedragen aan belangrijke initiatieven als het
oprichten van Natuurmonumenten en de Vereniging tot bescherming
van Vogels, die tot op de dag van vandaag een prominente rol spelen in
natuurbeheer en zorg voor de natuur. Vanwege deze activiteiten stond
hij aan de basis van de georganiseerde bescherming van de natuur.
Dijkhuizen heeft het allemaal nauwgezet genoteerd. Van zijn geboorte
tot zijn pensionering, van zijn leraarschap tot zijn bestuursactiviteiten,
van zijn enthousiasme tot zijn omstreden houding tegenover de Duitse
bezetter. Geen detail blijft onbesproken in deze zeer complete biografie,
maar een ‘spannend’ verhaal wordt het nergens. Het leven van Jac. P.
Thijsse was een heel ‘gewoon’ leven. Thijsse verrichtte geen helden-
daden, maar zijn onverdroten hameren op de waarde en de betekenis
van de natuur hebben hem gemaakt tot de Grootste Groene
Nederlander ooit. Hij heeft de fundamenten gelegd onder belangrijke
natuurorganisaties en in die zin leeft zijn werk nog steeds voort. Wie dat
in onze regio in de natuur wil ervaren kan terecht bij Thijsse’s Hof in
Bloemendaal, dat alles biedt wat de beroemde Jac. P. zijn hele leven
heeft gefascineerd.
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