
Fitis 41 (1) 2005

31

Tijgers en vogels
25 april lezing over India

De volgende bestemming, Ranthambhore, op circa 6 uur rijden van

Bharatpur (250 km naar het westen), is de plek waar je de tijger kunt

zien. Het is een gevarieerd reservaat met meren, bossen, open

vlakten en aan de rand een groot fort. Lopen mag hier niet, je moet met

een open truck het reservaat in vanwege de tijgers. Het is een

belangrijke plek voor gieren (White-rumped en Long-billed Vulture),

maar ook voor Crested Bunting en Painted Sandgrouse. Nog eens 500

km westelijk van Ranthambhore en al dichtbij Pakistan, begint de

Tharwoestijn. Dit zijn de wintergebieden voor Renvogel, Woestijn-

grasmus, Woestijntapuit en Oostelijke Kraagtrap. De echte zeldzaam-

heid is hier de Indische Trap, een soort waar er nog maar 1500-

2000 van zijn op de wereld.

Van hieruit gaat de reis per trein via Delhi naar de bossen aan de voet

van de Himalaya, circa 1250 km naar het noordoosten. Een totaal

andere vogelbevolking hier met Kalij en Koklass Pheasant, veel soorten

spechten en zangvogels zoals Blauwstaart en Roodkeelnachtegaal.
Corbett National Park, een ander belangrijk tijgerreservaat, is een

schitterend park met soorten als Brown en Tawny Fish Owl, Witband-

zeearend, Rotskruiper en verschillende soorten Forktails. Met Corbett

sluiten we de reis af.

Lezing door Laurens Steijn op maandag 25 april om 20.00 uur in Ter

Kleef, Stadskweektuin aan de Kleverlaan.

Tijgers en vogels. Maar ook mensen, verkeer en lawaai, forten en

prachtige tempels. India is een fascinerend en gevarieerd land waar

cultuur en natuur hand in hand gaan, hoewel de druk op ruimte erg

groot is. Langs de weg op moerassige plekken zie je al veel vogels
zoals Black Ibis, Black-headed Ibis, Painted Stork en Indian Pond

Heron, maar ook White-browed Wagtail, Indian Robin en Common en

Bank Myna.
Deze 3,5 week durende reis begint in Delhi en gaat via Agra (met de Taj

Mahal) eerst naar de National Chambal Sanctuary, een rivier-reservaat

waar je Indian Skimmer kunt zien, een sterk bedreigde soort. Na

Chambal gaan we naarBharatpur (eigenlijk heet het reservaat Keoladeo

Ghana Sanctuary). Bharatpur is een watervogelreservaat dat weinig
introductie nodig heeft. Op een dag vogels kijken kun je hier meer dan

120 soorten zien, teveel om hier allemaal te noemen. Indrukwekkend

zijn de grote aantallen arenden zoals bijvoorbeeld Bastaard-, Keizer-,

Steppe- en Indische Schreeuwarend.


