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Mensen houden van vogels.

G. Speek

Stel u houdt van vogels. De één
vindt het prachtig om naar te
luisteren, de ander wil ze graag in
de natuur bekijken. Voor som-
migen is het een uitdaging een
aparte soort waar te nemen en een
enkeling mag ze vangen, ringen
en onmiddellijk loslaten voor
wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn ook mensen die zoveel van
vogels houden dat ze die graag in
een kooi willen hebben en die
liefde is soms zo groot dat het hem
weinig uitmaakt of aan de wet is
voldaan. Dat zorgt dus voor clan-
destiene vangsten en handel. De
verhalen zijn u als ringer ver-
moedelijk wel bekend: u komt bij
een nest en treft daar jongen aan
van slechts een paar dagen oud
waar de gesloten ringen al zijn

aangelegd, 10 dagen later zijn alle
jongen verdwenen, rara hoe kan
dat. Of u wordt als ringer al een
paar dagen op afstand gade ge-
slagen door telkens dezelfde auto,
welke geen politie of AID blijkt te
zijn, wat zou die nou willen.

Het voorgaande is geen nieuws.
lllegale vangst van vogels voor
handel en kooi is van alle tijden.
Wel nieuw is de digitale snelweg
waar via allerlei informatie (tel-
lingen, waarnemingen, en vooral
niet te vergeten het medium
Ringersnet) ook voor de malafide
vogelliefhebber ‘interessante’
gegevens zijn te vinden. Soms zelf
20 gedetailleerd dat vogelsoort,
aantal, tijdstip en vooral (!) exacte
locatie voor het oprapen liggen.

Wees als ringer a.u.b. voorzichtig met het kenbaar maken van
uw vangsten en locaties. ‘Anderen’ hebben daar soms
belangstelling voor.
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