Bij het begin van de negenendertigste jaargang

Eigenlijk is het ongelofelijk dat wij nu al onze negenendertigste jaargang ingaan met een daarbij vrij-
wel constante redactie. Als wij daarbij, wellicht ten overvioede, nog eens mogen opmerken dat ons
tiidschrift al die jaren self-supporting is geweest en nimmer heeft mogen genieten van een subsidie
voor de regelmatige uitgave. Dat heeft ons wél onafhankelijk gemaakt, waardoor de zogenaamde be-
langenverstrengeling bij ons niet heseft kunnen toeslaan. Dat betekent 66k dat in ons blad meer dan
in welk ander verenigingsblad iedereen kan vertellen wat er op z'n hart ligt. Alleen al hierin vinden
velen dat wij een zeer belangrijke taak hebben. Voor deze onafhankelijkheid moeten wij wel boeten
want vooral daarom zijn wij afhankelijk van onze lezers die ons financieel met meer dan alleen het
abonnementsgeld steunen. Bij het begin van deze nieuwe jaargang moeten wij daar helaas opnieuw
op wijzen. En willen diegenen die ons werk willen en kunnen steunen, vragen een extra bijdrage te
willen leveren zodat wij kunnen blijven voortbestaan.
Bovendien krijgt onze redactie in de loop van de tijd "nieuw bloed’ waarover wij u in de toekomst zul-
len informeren. De voorbereidingen hiertoe zijn al in volle gang.
Zonder de steun van voldoende abonnees kunnen wij ons werk niet voortzetten. Daarom vragen wij
een energieke actie van elkeen die ons een goed hart toedraagt, om voor het luttele bedrag dat wij
vragen, serieuze abonnees te werven. Daarbij moet u weten dat al onze medewerkers aan ons blad
voor hun werk geen honorarium ontvangen en dit werk dus allemaal in de kostbare vrije tijd moet
geschieden.
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