Havik

Hij leeft, hij is hier nog, hij 1ééft,

een vorst, in luchten plechtig zwevend
hoog in luchten

mooi

modi, zo machtig en zo mooi

konijnen viuchten, grote vogels vluchten
voor het fraai vertoon van langzaam
langzaam vleugelslagen-spel

boven Brabants prooi- en
voedselparadijs

een diepe duik in donker bos
geschreeuw en stilte van de dood
op verend mos een snelle dood
beetje rood op groen wat rest...

daar gaat hij weer de vorst
gepiep gekrijs vanuit hoge boom
schrille hongerklanken zwijgen
als havik neerdaalt op het nest

hij leeft, hij is hier nog, hij 1ééft

maar bioloog, wel zeer geboeid

treurt om opgejaagd en uitgeroeid

van koning vogel die door luchten zweeft...
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