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Juveniele, en gelukkig onervaren, Havik

Wim Temmink

Adres: Oppen Swolle 9, 8325 PE Vollenhove.

Het is vrijdag 23 oktober 2009. Op het Cadoelerveld, een particulier natuurterrein

in Vollenhove, zijn loonwerkers druk bezig met najaarswerkzaamheden, zoals het

uithalen van sloten en het maaien en afvoeren van bosopslag. Tegen lunchtijd ga ik

naar binnen om voor de mannen en mijzelf koffie/thee te zetten. Terwijl het water

aan de kook raakt, kijk ik naar buiten. En zie tot mijn verbazing en schrik voor het

openstaande kippenhok een jonge Havik staan. Roerloos, schijnbaar zich afvragend

wat te doen.Van dekippen is geen spoor te ontdekken. Een Havik in de buurtbetekent

altijd grote paniek bij de kippen en... veelal een gedode en geplukte kip. Omdat

ik van de loonwerkers wat foto’s heb gemaakt, heb ik de camera nog bij de hand.

Weliswaar met de verkeerde lens erop, maar toch. Ik grijp snel mijn kans. Net op tijd

(zie Foto). Want dan heeft de Havik me in de gaten en vliegt weg. Voor mij wacht dan

de zware gangnaar buiten om te zoeken naar een waarschijnlijk geplukte kip. Vooral

zwaar omdat we ook nog twee kuikens vrij hebben rondlopen. Als ik in de buurt van

het kippenhok kom, vind ik wel een forse pluk veren, maar geen slachtoffer. In het

nachthok ontdek ik in een hoek vier angstige Barnevelderkippen. Geen kuikens, geen

kloek. Speurwerk buiten levert ook niets op. Maar door de paniek vluchten kippen
alle kanten op en verstoppen zich dan. Vier kippen hebben het nachthok dus weten te

bereiken. Dat moet die jonge Havik hebben gezien, de reden om ze tot vlak voor het

hok te volgen. Maar, zal de Havik zich hebben afgevraagd, hoe nu verder? Waar zijn
die kippen gebleven? Moet ik ze in het hok volgen? Maar waar zitten ze dan precies?
Ik zie ze niet meer. Problemen! Eerst een makkelijke prooi missen, op wat veren na, en

nu zijn dekippen verdwenen.

Nu ook de Havik is weggevlogen, is het wachten of kuikens en kloek het hok weer

weten te vinden. En ja hoor, bij controle van het nachthok tegen de avond zitten alle

kippen op stok. De volgende dag de kippen maar binnen gehouden. Veel zin om naar

buiten te gaan, hebben ze toch al niet. De schrik zit er een paar dagen goed in.


