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Eerst een paar statistische gegevens die van
belang zijn omdat we sinds vorig najaar onze
excursies ook laten publiceren in de bladen
Vogels en Schoonschrift. Zo kwamen er behalve
18 leden van Avifauna en twee introducés ook
nog tien niet-leden op deze excursie af - uit
Leiden, Utrecht en Den Haag - van wie er vier,
een gezinnetje, al heel gauw afhaakten om niet
verklaarde redenen. We gingen in totaal met
26 mensen op stap. Tien leden, voornamelijk
stadjers, waren met het openbaar vervoer,
zodat de opzet om de auto’s eens thuis te laten
gedeeltelijk gelukt is. De lucht was blauw, de
wind matig uit het zuidwesten en de tempera-
tuur omstreeks 12 graden.

Vanuit de bus een eerste leuke waarneming,
een Roodkeelduiker in de vaart voor Mensin-
geweer, en in de Lauwersmeer foeragerende
groepen Grauwe Ganzen, mooi beschenen door
het ochtendlicht. In de haven werden Grote en
Middelste Zaagbekken gesignaleerd. Op zee
vloog een Zwarte Zee€end voorbij. Op de pier
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werden de niet-leden welkom geheten door
Frans, onze kersverse voorzitter, waarna Klaas
het heft in handen kreeg,.

Het mooie van de pier is, dat het de beste plek
op het eiland is om wadvogels en ook eenden
en ganzen goed te bekijken. Vanaf het eiland
kijk je namelijk steeds tegen de zon in het wad
op. Die scheen dus! Er woei een kille zuidwes-
ter, kracht 5 2 6. Op deze plek werden enkele
vroege Zwarte Ruiters gezien, een Kanoet-
strandloper, een paar prachtige Pijlstaarten,
Bergeenden, vele Rotganzen, en Brandganzen,
waarvan zeer vele geringd. Net een dierentuin.
Over de dijk flitste een man Blauwe Kiek.
Vanaf de dijk, in het polderland, was het voor-
jaarsgedrag van de Kievit te aanschouwen, en
een enkele Grutto. Verder Hout- en Holedui-
ven, mooi naast elkaar om het verschil eens
goed te zien. Door de aanwezigheid van een
walsende boer en een eierraper verdwenen de
meeste vogels naar elders. Ook de Goudplevie-
ren, die we wel wat beter hadden willen bekij-
ken.

Dan richting Kobbeduinen door de kwelder.
Daar stegen links en rechts Veldleeuweriken
naar het zwerk en sloegen Graspiepers balt-
send in. Ook kon men Klaas van Dijk waarne-
men, terwijl hij, staande in een kreek, uitleg
gaf over waterslurpende slurfjes van de slijkga-
per in de wadbodem.

Na de oversteek van de duinenrij koersten we
weer richting wad, tot aan de monding van
een brede kreek. Een heel aantal excursiegan-
gers kreeg waar ze denk ik stilleties op ge-
hoopt hadden. Water, wind en slik. Ze hadden
immers hun laarzen thuisgelaten. Toch moest
er enige schroom overwonnen worden. Laar-
zeloze aarzelaars ... Gelukkig bevindt zich aan
de monding van elke kreek een doorwaadbare
drempel, zodat de drempelvrees snel wegebde.
O ja, de vogels. Aaldrik ontdekte een echte
Kluut. En er schoot een vrouw Brilduiker
langs, eerst naar links, even later terug, haar
bril vergeten zeker. De eerste rooie uitlopertjes
van de (het?) lamsoor. Velden vol zoutmelde,
engels slijkgras, daartussen Brandganzehalzen.
Een Buizerd schrikte de hele boel de lucht in:
paniek! Alarmerende meeuwen en moord-en-
brand-ganzen. Klaas wees ons op het verschil
in vleugelbreedte tussen zich tegen de lucht
aftekenende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen.
Een goed veldkenmerk. Het meeuwegeroep
deed mij nostalgisch denken aan de vuilstort
bij de stad...

Door de duinen richting Grilk. Dikke vlieren
met de judasoor. Een juveniele Ruigpootbui-
zerd vliegerde laag boven het landschap. Ging
zitten, terwijl in de verte achter hem een balt-
sende Blauwe Kiek acrobatische toeren verrich-
te op grote hoogte. Zang van Winterkoning en
een Heggemus. Vanaf het Grilkduintje werd op
afstand in het zuiden een paartje Bruine Kie-
kendieven zichtbaar, ook net terug van wegge-
weest. Langs het fietspad naar de dennen. Op
een groene heuveltop rustte een man Blauwe
Kiekendief, dezelfde wellicht van daarnet,
uitgebaltst, later nog dichterbij gezeten. Liet
zich langdurig bekijken. Een kalenderplaatje,
tot in details waarneembaar. Twee vrouwen
Blauw en een Sperwer waren van meer voor-
bijgaande aard. Wie het grote niet eert is het
kleine niet weerd, en zo werden we tot slot
nog getrakteerd op enkele Goudhaantjes. En
toen was er koffie, gebak, kroket en patat.
Overige waarnemingen, niet uitputtend: Casar-
ca (1), Steenloper (1), Bonte Strandloper, Water-
snip, Wulp, Scholekster, Witte Kwikstaart, Sijs,
Vink, Kneu (Frans), Rietgors en Bonte Kraai
(1). Vanaf de boot zagen enkelen een Slecht-
valk over zee richting Schier snellen. Je blijft
bezig. Met het vallen van de avond kwam er
eindelijk rust. Wat een dag! Klaas, vogels, be-
dankt.
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