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Blaauwsteerns bie Haarkstede.

Midden-Groningen 23 april 1994.

Avifaunaleden zijn kennelijk geen fanatieke

fietsers, want het aantal deelnemers aan deze

excursie bedroeg slechts vijf. Dit is anderhalf

procent van het ledental. In overleg werd be-

sloten om niet te proberen het Schildmeer te

halen, wat bij een voorverkenning te ver was
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Bij Woudbloem een mooie groep Kemphanen

(één hen tussen een dozijn mannetjes) en enke-

le Tureluurs. De vogel die sommigen als hoog-

tepunt van de dag beschouwden zat in de bo-

men bij het rietpoeltje van Woudbloem: een

prachtig mannetje Bonte Vliegenvanger, zo

afgetekend zwart-wit dat het een exemplaar

van de Scandinavische populatie moet zijn

geweest. In het oude loofbos achter de Borg te

Slochteren liet een vrouwtje Kleine Bonte

Specht zich uitstekend bekijken en hielden

twee van haar Grote Bonte familieleden met

dreigend opgeheven snavels een territoriumge-

vecht hoog in een eik.

De Baggerputten waren rond 14.30 uur de

laatste stop met hoog in de lucht een Boom-

valk. In de bosjes rond het viswater zat een

Boompieper en verder leverde intensiefspeur-

werk naar een raar geluidje een Zwartkop op.

Rond 16.30 had men het centrum van de stad

Groningen weer bereikt. Het was een geslaag-

de excursie die door geen van de deelnemers

(van elf tot een half eeuwtje ouder) als zwaar

werd ervaren. In totaal werden 76 soorten

waargenomen.

Jan+Allex de Roos

gebleken, maar een rondje van 55 kilometer te

fietsen via Engelbert, Harkstede, Schaaphok,

Woudbloem, Slochteren en Scharnier. Het

werd een stralende dag met mooie waarnemin-

gen die voortdurend inspireerden tot de uitroep

“Dat is de eerste dit jaar”.

Aan de oostrand van de stad fladderde een

trekkende Tapuit over een akker die ook een

Watersnip, diverse Gele Kwikken en een

groepje Regenwulpen bleek te bevatten. De

jongste deelnemer(elfjaar) verklaarde dan ook

om 8.30 dat hij de excursie “nu al helemaal

geslaagd” vond. Op de vleugels van dit en-

thousiasme reed men door naar het natuurge-

biedje achter Harkstede (heeft dat een naam?)

waar een jagende Bruine Kiekendief vijf Zo-

mertalingen tegelijk de lucht in joeg. Verder

dansten drie Zwarte Sterns elegant boven het

open water waarinook een paartje Tafeleenden

dreef. Twee Kluten vlogen over en een Paapje

liet zich heel even zien. Een Dodaars rinkelde

in het riet en bewees even later dat hij op de

tast kon foerageren in vloeibare modder. He-

laas geen teken van de zeker aanwezige

Blauwborsten.


