
Spotvogel:
Vreemd

Had ie veel wit in de vleugels? onderbrak ik

het betoog, een plakje extra belegen wegwer-

kend. Aan de andere kant van de koelvitrine

viel het stil. Er werd een mentale film afge-

draaid. Ja, inderdaad,nou je eroverbegint... Je

hebt een Nijlgans gezien, antwoordde ik. (Er

volgde een gesprek over deze Afrikaanse

eendgans die met succes hier te lande en el-

ders een plekje tussen onze Grutto’s, hoe durft

ie, enzovoort, enzovoort).

Je hoort wel es meer wat over de Nijlgans. Of

over vogels die je zelf moet determineren als

zodanig. Vorige week dronk ik bier met een

buurvrouw in haar tuin en omdat ik nu een-

maal bekend sta als geïnteresseerd in vogels -

wat ook zo is - vertelde ze dat er in de boom

naast het kantoor waar ze werkt al enkele

weken eenpaartje Kraanvogels huisde. Ze wa-

ren door de directeur persoonlijk op naam

gebrachten die was in het bezit vaneen

elfde druk van Kist, al voor de helft in

kleur, enging vaak kamperen op

Vlieland dus dat zouwel kloppen.

U begrijpt het. Na enig doorvragen

kwamen we uit op de Nijlgans,

Vreemd uiterlijk en veel wit, Nee,

niet Michael Jackson, gewoon Nijlgans.

Maar de kroon spandeeen telefoontje dat ik

laatst kreeg. Er was een Kraagtrap gezien, er-

gens in een weiland bij de stad Groningen. Ik

moet erbij zeggen dat dit zich afspeelde voor-

dat er in België daadwerkelijk een halfdode

Kraagtrap werd aangetroffen, anders was ik

misschien nog wel gaan kijken ook. Maar ten

tijde van het telefoontje leek mij een

Kraagtrap bijzonder onwaarschijnlijk (en dat

is het natuurlijk ook, gezienbijna uitgestor-

ven). Maar goed. Hoe ziet die trap er dan uit?

vroeg ik. Zo groot als een Bergeend, met hoge,

rode poten, veel bruin in de staart,

veel zwartwit in de vleugels en een vlek rond

het oog. Ik onderbrak de beller en bracht voor-

zichtig naar voren dat dit wel een heel sluiten-

de beschrijving van een Nijlgans was. Nee, die

soort was uitgesloten want daar had men wel

aan gedacht. Uiteindelijk kwamen we toch uit

op Nijlgans.

En kijk zelf nou eensgoed naar die eendgans

met de onmogelijke wetenschappelijkenaam

Alopochen aegyptiacus, in de graslanden ten

zuiden van Stad barst het ervan, en u zult het

moeten toegeven: het is echt eenheel vreem-

de vogel.

Het moet niet gekker worden, nu begint mijn

kaasboer ook al.

Wat hij nu had zien vliegen?! Het was de

vreemdste vogel die hij ooit had gezien. Het

leek wel een soort eend, zo groot als een gans

enmet heel gekke kleuren. Hij kwam op de

snelweg over de auto zeilen en het moest be-

slist iets heel zeldzaams zijn enik wist het

ongetwijfeld ook niet want zoiets was nog

nooit vertoond en in Nederland hadden de vo-

gels sowieso niet veel kleur en...

Raar soort

obelisken bouwen ze hier!
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