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daardoor werd alles juist nog leuker en is er 
nog meer gezien.
De Slechtvalk, Groenpootruiters en Lepe-
laars waren de hele tijd goed aanwezig en 
de zwaluwen vlogen ons om de oren. De 
Goudplevier, de Zilverplevier, de Blauwe 
Kiek en een mysterieuze mysterievogel, 
bijna iedereen was er, bijna, want er miste 
nog iets: iets geks, iets raars of iets bijzon-
ders. En aan het einde van de dag, midden 
in de Waddenzee, kwam onze wens uit: de 
Noordse Stormvogel bezegelde het slot van 
deze topdag!

Duco Furda (11 jaar)

Excursieverslag Borkum
Duco Furda

Excursieverslag Borkum (2)
Loek Scholtens

Zaterdag 8 september 2007
Om 10.00 uur verzamelden zich 23 perso-
nen in de Eemshaven onder leiding van 
Wim Woudman voor een vogeltocht naar 
het Duitse eiland. Bij vertrek direct al een 
kwartier vertraging, maar met goed weer 
kiezen we het ruime sop.
Met nestor Piet Glas voorop, nemen we 
bezit van het bovendek en zien weldra de 
eerste Grote Stern en troepjes Visdieven. 
Tijdens de overtocht helaas geen jagers 
kunnen scoren. Als we langs de havenpier 
van Borkum varen, duikt een tiental Dwerg-
sterns in de golven en scharrelen tientallen 
Steenlopers op de kade. Fantastisch zijn de 
‘wolken’ steltlopers die richting Rottumer-
oog afzakken, hel oplichtend in het fraaie 
zonlicht.
Op Borkum aangekomen hebben we ruim 
een uur vertraging doordat het boemel-

treintje is ontspoord. Als de bussen ons 
eindelijk naar het centrum brengen, kunnen 
de fietsen gehuurd worden en gaan we op 
pad naar het voor de meesten onbekende 
deel van dit eiland.
De eerste stop is op het Noordzeestrand, 
waar een tiental Kanoeten, Wulpen en Drie-
teenstrandlopers kan worden gespot. Op de 
zandbanken kunnen we ruim 200 zeehon-
den observeren, een ongekend aantal.
Verder gaat het dan, over de kruin van de 
dijk fietsend, met een fraai overzicht over 
de kwelders en prielen, met tientallen 
Smienten spetterend in het water; maar wel 
attent, want de Slechtvalk heeft geduld en 
zit op de uitkijk om toe te slaan.
Er zijn zelfs nog Lepelaars aanwezig, eerst 
een groepje van vier, maar even later in 
het duinmeer een groep van ruim 35 stuks 
en nog een flinke groep Kluten. Witgat en 

Bijna twintig volwassenen en twee kinderen 
vertrokken zaterdag 8 september 2007 op 
de boot richting Borkum. De dag begon niet 
al te best want de boot was een dik kwartier 
te laat, het treintje was ontspoord (zonder 
ons gelukkig) en de dag was in totaal een 
uur korter dan gepland. Maar daardoor 
lieten we onze dag niet verpesten en tiental-
len ogen werkten aldoor op volle gang.

De dag begon al vroeg met Dwergsterntjes, 
Drieteenstrandlopers, Kanoeten en ruim 
200 zonnende zeehonden! Langs het wad 
werd om de honderd meter gestopt voor een 
mogelijke?? of misschien zijnde vogel, maar 




