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Toekans
Hoeveel toekans zijn er in uw leven? In 
het mijne best veel.
De eerste was een cadeautje van een 
leerling die stage had gelopen op 
een Caraïbisch eiland. Als dank voor de 
begeleiding. Ik was helemaal ontroerd want 
als hbo-docent krijg ik gemiddeld een keer in de vijf jaar een 
bedankje of compliment (en dat meestal van een buitenlandse 
student, die Groningers zijn niet zo scheutig). De teller staat 
nu dus op vier. Deze toekan heeft een lampje in zijn snavel en 
kan worden gebruikt als sleutelhanger, maar ik houd hem net-
jes en laat hem gewoon op de boekenplank staan.
De tweede is heel groot en heel bijzonder en heeft dus ook 
een naam. Hij heet Toekan en mag naast mij zitten als ik aan 
mijn bureau werk. Normaal zit hij graag op de telescoop in 
een hoekje van mijn studeerkamer. Ik heb er veel gezelligheid 
van en dat voor één euro, want dat kostte Toekan toen ik 

hem kocht op een rommelmarkt in de 
Martinihal. Hij is van pluche, 

prachtig afgewerkt met 
blauwe ogen, witte bef en 
een stuk rood onder de 
staart en dus op naam te 
brengen als Reuzentoekan 

Rhamphastos toco. Ik heb moeten beloven dat ik 
Toekan ooit meeneem naar Brazilië, want hij wil 

zijn wilde soortgenoten ontmoeten.
Toekans drie tot en met zes komen uit Midden-
Amerika en bestaan nog slechts uit een paar 
foto’s en enkele aantekeningen in de veld-
gids BIRDS OF COSTA RICA van Richard 
Garrigues en Robert Dean. Het was 
in december 2008 dat ik voor het 
eerst toekans in het wild zag en 
ze zijn werkelijk prachtig. 
Vooral groepjes om ba-
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nanen  vechtende arassari’s (kleine toekans) zijn heel mooi. 
Van nummer zes, de Vuursnavelarassari, heb ik een klein 
gipsen hangertje kunnen kopen. Helaas is de staart tijdens 

het intercontinentale transport gesneuveld maar hij zit 
meestal op de rand van een blik Famous 

Grouse en dan valt de amputatie hele-
maal niet op.

Zeven is een merkwaardig houten exem-
plaar met vreemde blauwe poten, alsof een van 

zijn ouders vreemd is gegaan met een Blauwvoetgent op de 
Galapagos. Deze zit op een raar kristallen rotsblok en is zo’n 
buitenbeentje dat hij er eigenlijk niet echt bij hoort. En dan 
die rare snavel … geen toekan en geen arassari. Misschien 
moet hij eens in de open haard, maar Toekan wil dat eigenlijk 
niet en ik wil de sfeer hier niet bederven.
Nummer acht is ook echt. Wij stonden in maart 2010 met 
Dušan ergens op een berg in Ecuador toen hij riep: ”Choco-
toekan!” Nou heeft Dušan als hij een vogel determineert ten 
eerste altijd gelijk en maakt hij er ten tweede geen grapjes 
over, dus ik maar zoeken naar een of ander bruin beest, maar 
uiteraard ging het hier om een endemische geelzwarte piet 
uit de zogenaamde Chocó-biotoop. Fraai hoor, en dat waren 
de nummers negen tot en met twaalf ook, met 
misschien wel als mooiste soort de 
Zwartkruinbergtoekan.
Ik kan het aanraden. 
Leven met toekans. 
Het wordt er 
kleurrijk van.


