Het Oranjetipje

Koninginnedag, 30 april. Een
feestelijke dag vooral als het
‘oranjezonnetje’ niet verstek
laat gaan. Wapperende rood-wit-
blauwe vlaggen met oranje wim-
pels, muziek in de binnenstad,
stadsbussen met oranje vlagge-
tjes en kinderen met oranje
feestmutsen op.

Toch ontvlucht ik graag dit feestgedruis
van de stad en zoek mijn toevlucht in
een stukje natuur, liefst een vochtig bos
begrensd door schrale graslandjes waar
in dit jaargetijde volop de Pinksterbloe-
men behoren te bloeien. En als het weer
dan even meehelpt vliegen ze er steevast
rond: de Oranjetipjes als feestelijke de-
coraties van de natuur.

Witte vlindertjes waarvan de mannetjes
fraaie oranje vleugelpunten hebben. Hun
vlucht is patrouillerend, heen, en weer
terug, elkaar en andere witjes besto-
kend. Af en toe zetten ze zich even op
een Pinksterbloem, vlug wat nectar op-
zuigend, maar nooit voor lang, de pa-
trouille moet worden hervat. Lastige vlin-
ders om te fotograferen...
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De vrouwtjes missen de oranje vleugel-
punten en lijken op eenvoudige witjes.
Hoewel, eenvoudig? Bekijk hun onderzij-
de eens: een geelgroene marmering met
kleur en structuur als de blaadjes uit
een kruidentuin. Vandaar dat hij vroeger
Peterselievlindertje werd genoemd.

Op Pinksterbloem en Look-zonder-look
leggen ze hun eitjes; langwerpig, flesvor-
mig, één tegelijk aan een bloemsteeltje.
Eerst is dit eitje witachtig maar na enke-
le dagen kleurt het fel oranje-rood, na
enige oefening gemakkelijk te vinden.
Zoek dan ook eens op de Judaspennin-
gen in uw tuin. En u weet het: alle
waarnemingen in 1994 doorgeven aan
De Vlinderstichting.

Het leggen van de eitjes en het uitkomen
van de rupsjes is zo gepland dat de jon-
ge rupsen meteen aan de jonge malse
hauwtjes kunnen beginnen. Evenals de
hauwtjes groeien ze snel en na drie we-
ken verlaten de rupsen de plant om er-
gens in de ruigte te gaan verpoppen.
Een dor dingetje trotseert dan weer en
wind om pas het volgende jaar een
nieuw Oranjetipje te leveren.

Oranjetipjes vliegen slechts van april tot
begin juni in één generatie. We kunnen
maar kort van ze genieten. Maar volgend
jaar op Koninginnedag, dan zijn ze weer
present, als levende decoraties!
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Het fel gekleurde
mannetje van het
Oranjetipje.

Rups van het
Oranjetipje op
Judaspenning.
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