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Pim Tiemens vertelt ieder kwartaal over zijn belevenissen met vlinders in de natuur.

Gewoon is 00Kk bijzonder

Het duurt nog even, maar straks kan er weer gevlin-
derd worden. Dat kan in een groep, samen met je
partner of iemand anders of alleen. |k vlinder graag
alleen, want dan hoef ik met niemand rekening te
houden en een ander niet met mij. Toch zien twee
paar ogen vaak meer dan een. Mijn levenspartner,
meestal de tweede persoon die meegaat op een viin-
dertrip, is bovendien het type dat geld op straat vindt
of op het strand tussen alle gewone schelpen toch
net die ene afwijkende weet te vinden. Kortom, het is
nooit weg, buiten dat het ook gezelliger is dan alleen,
om iemand met zo'n waarnemingsvermogen bij de
hand te hebben tijdens het vlinderen.

Spaanse viag.

Fanatisme Ongetwijfeld zijn er meer partners die er met
hun fanatieke, ietwat doorgeslagen vlinderjager, -fotograaf,
verzamelaar of natuurliefhebber op uittrekken en in vele
gevallen zullen zij tot op zekere hoogte hetzelfde fanatisme
opbrengen. Voor de doorgewinterde fanaat houdt de
speurtocht nooit op en valt de compositie van de foto altijd
te verbeteren en moet er als de zon schijnt altijd en alleen
maar naar vlinders gezocht worden. Grenzen bestaan niet.
Daarom mag je als doorgedraaide vlinderaar best wel eens
concessies doen en bij de planning van een volgende
vakantiebestemming wat meer rekening houden met de
wensen van je partner.

Het werd daarom in ons geval niet een berggebied in
Frankrijk, maar de kust van Normandié en Bretagne.
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Gele luzemeviinder.

Strand en zee hebben een ongelooflijke aantrekkingskracht
op mijn vriendin, terwijl ik al snel ongeduldig word en meer
landinwaarts wil om op zoek te gaan naar wat fladderende
juweeltjes. Er bleek niet veel bijzonders waar te nemen. De
door een internetsite beloofde gentiaanblauwtjes bij Cap
Erquy en Cap Fréhel waren onvindbaar of al verdwenen.
Waarschijnlijk veroorzaakt door de zeer vroeg ingezette
zomer en een temperatuur van 41 °C.

Gewoon genieten Ik moest mij vooral tevreden stellen

met het 'gewone'. Eerlijk gezegd was dat ook wel weer
goed. |k begon weer te genieten van de vele oranje zand-
oogjes op de braamstruiken aan de rand van de akkers,
dat ene dambordje op het zinderende kustpad, de spaan-
se vlag in de opgezochte koelte van het bos en de werve-
lende koninginnenpage op een van de hoger gelegen pun-
ten. En niet te vergeten de akker viak achter de camping
die door de boer dit keer niet was ingezaaid met mais,
maar met luzerne, een zacht paarse klaversoort, om de
grond te verbeteren. Tientallen soorten gewone vlinders
kon ik op mijn gemak bekijken en fotograferen. Geloof me,
ook citroenvlinders, boom- en icarusblauwtjes en veel
luzernevlinders maken van je vakantie een onvergetelijke. m
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