tekst:

Een onvergetelijke ontmoeting ..

Op doorreis naar de Franse Alpen (Queras) maakten we
van 27 mei tot 1 juni 2004 een vijfdaagse stop in de
Vercors op camping 'Les deux eaux' in Beaufort-sur-
Gervanne. De bedoeling was naar een orchideetje
(Ophrys Drumana) te zoeken dat we in 1990 niet hadden
gevonden. Met succes!

Tijdens een wandeling langs de bosrand zagen we op
het zanderige pad een vochtig stuk van wel tien meter
dat letterlijk bezaaid was met vlinders, soms alleen, maar
ook in groepjes. We hadden al vaak vlinders op vochtige
plekken zien zitten, vooral blauwtjes en parelmoervlin-
ders, maar zoveel koningspages hadden we nooit eerder
gezien, en het groot geaderd witje ook niet.

De koningspage was af en toe vertegenwoordigd met
wel zes groepjes, waarin een van wel negen stuks telde.
Bij het groot geaderd witjes was het nog gekker, met
zelfs een groep van veertien stuks.

Met recht een onvergetelijke ontmoeting!

Gerard Geuze
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