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Herinneringen aan Niek Dekker

(21 november 1921 - 26 oktober 2010)

John+W.M. Jagt*

Met het stoppen van mijn

redactionele activiteiten

binnen de WTKG, en het

op de voorgrond rukken

van alles wat met Krijt

(dat krijg je als in het Na-

tuurhistorisch Museum

Maastricht werkt - geen

ontsnappen aan!) te ma-

ken had, kwamhet contact

met Niek op een laag pitje

te staan. Ik heb dal altijd

heel jammer gevonden,

maar zo gaat dat nu een-

maal in het leven. Dat ik

daarnaook nog ‘ver buiten

de deur’trouwde en gere-

geld in het buitenlandver-

toefde, deed er ook geen

goed aan. Totdat het mo-

ment dat Niek besloot zijn

prachtige collectie aan hel

museum over te doen, in-

clusiefladenkastenen een

groot deel van zijn malacologische/paleontologische biblio-

theek. Met enige weemoed kijk ik terug naar het moment

op die dag dat, alles netjes ingeladen, we toch weer rich-

ting Maastrichtmoesten. Niek en Marijke verteldenons dat

ze naar Horst aan de Maas zouden verhuizen en dat ze hun

decennialange biotoop (want dat was het) aan de Gladio-

lenweg gingen verlaten, met pijn in het hart. Later, toen ik

deadreswijzigingskaart kreeg, hebben Elenaen ik ons vast

voorgenomen dat we een keertje per fiets naar Horst zou-

den gaan om een bezoekje te brengen. Helaas heeft het niet

zo mogen zijn.

Niek, ik denk met veel plezier terug aan de uurtjes die we

achter de binoculair hebben doorgebracht, de vele discus-

sies die we hadden op weg naar een vergadering en op de

terugreis naar Venlo en de roddeltjes die we uitwisselden.

Je collectie is goed opgeborgen, is al menigmaal ‘gecon-
sulteerd’en zal met groteeerbied wordenbehandeldhier in

huis; we blijven je erkentelijk voor de schenking destijds.

Bedankt voor alles!

Rest mij nog Marijke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte

toe te wensen in deze moeilijke tijd.

*Dr. John W.M. Jogt, Natuurhistorisch Museum

Maastricht, e-mail:john.jagt@maastrichl.nl

De rouwbrief die ik gisteren, 28 oktober, bij thuiskomst in

mijn brievenbus vond, had nietpersoonlijker kunnenzijn.

De korte tekst en pentekening van vogels, van Nieks hand

en daterend uit 1940, geven perfect weer hoe hij in de we-

reld stond. Een natuurmens pur sang.Binnen WTKG krin-

gen kenden we Nick natuurlijk met nameals gewaardeerd

medelid met een uitgebreide collectie recente en fossiele

(Paleogeen en Neogeen, wel te verstaan - voor nog oudere

dingen had hij weinig of geen belangstelling) mollusken

thuis, aan de Gladiolenweg in Venlo, maar ook als degene

diejarenlang de index van de Mededelingen van de Werk-

groep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (toen nog; nu

Cainozoic Research) voor zijn rekening nam. En, geloof

me maar, dat was elk jaar toch weer behoorlijk zweten.

Een boring bij Broekhuizenvorst, en de hoopjes sediment

(met fossiele schelpen!) die na afloop in het veld achter-

bleven, luiddevoor mij een periode invan actieve samen-

werking met Niek, dieuitmondde in een artikeltje in 1987

in Afzettingen. Het was ons met name te doen om zoveel

mogelijk soorten, ook die we niet uil Winterswijk-Miste

kenden, te herkennen. Een typische Peelfauna, bleek het te

zijn. Vele malenheb ik ook met hem mee kunnen liftennaar

de WTKG vergaderingen in Leiden en elders in de Rand-

stad - toch veel plezieriger dan alleen in de trein te zitten.

Niek tijdens de paasexcursie van 1984 in de groeve van Amberre.


