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TUSSEN DELFT EN OVERSCHIE

Corrie van der Baan

Nee, nu eens niet een Qoievaar en een luid wenende kikker, maar een

vreemde solitaire gans, die alleen maar gras eet.

Tijdens een fietsvakantie in augustus zag ik hem daar weer. Een zuster van
mij, die in Zweth woont, waar het riviertje de Zweth uitmondt in de Schie,
had hem vanaf januari al steeds gezien. Hij had daar zijn vaste plek op het
grasdijk je langs de Schie. Een vreemde, mooie overwinteraar.

De grootte van een Kolgans, met zwarte snavel en poten, maar met witte

hals en kop. Mooie zwart-wit gestreepte flanken, naar de witte borst uit- -
lopend in kleine. zwarte vlekjes. Bruin-blauwe vleugels, met witte onderzgde.
Donkerbruine, bijna zwarte staart, rechthoekig als bij de Nijlgans. Zacht tok-
kelend geluid als je hem te na komt, doch niet uitgesproken schuw.

Terwijl ik hem op twee meter afstand tekende, poseerde hij rustig.

Zoekend in diverse vogelboeken kon ik hem niet thuisbrengen. Vogelkenners
daar in de omgeving weten het ook niet.

In het boek 'RUIMIE VOOR VOGELS' van de aktie "Save the Birds" van het
Wereldnatuurfonds komt op bladzijde 93 een gans voor, die als eenling tussen
een aantal Grijskopganzen op de Falklandeilanden vertoeft. Deze lijkt sprekend
op de solitaire gans bij Zweth aan de Schie. De naam van deze gans is:
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Magelhaengans.

Kan het zijn dat hij tﬁdens de Falklandoorlog via Engeland in ons land ver-

zeild geraakt is? Komt hij in één van onze dierentuinen voor? Of is het een
half-albino Kolgans of Nijlgans?

Wie helpt mij uit de droom?




