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Onverdraagzaamheid

In vrijheid gulzig in het rijke gras

van horige boeren

grazen vogels naakt bezield

door verder leven.

Dwalende rentmeesters

zijn vergewist van een

inval van gebroed,
weerloos nemend van

veel teveel.

Doof voor angstkreten en

niet willen delen,

hun zicht belemmerd door

een schot van geweren

verbrijzelen zij met ervaren oog

blind, leeg en vol genot.

Door zelfbedrog,
liefde diep begraven in kwade mist,

verduistert de beheerder tussen mens en dier

de zon van hun levensband.

Dit beeld kan God’s

gelijkenis niet zijn!
laat eindelijk rede ook

in de mens neerdalen.

Schrijflijster

juni 1994.

Samen rustend in laaglands plassen

fluiten smienten elkaar

in flarden nevel.

Geroepen uit bevroren streken

door zompige kwakkelwinter

weiden.


