Twaalf vogelaars genoten op 22 oktober van een excursie van de
vogelwerkgroep langs de lJsselmeerdijk tussen Muiderberg en Muiden. De
excursie stond onder leiding van Bertus van den Brink en Freek Beffers. Freek
doet verslag van een prachtige herfstochtend.

Freek Beffers

Een prachtige herfstochtend
tussen Muiderberg en Muiden

Het is nog v6ér half acht. Bij
café ‘t Rechthuis in Muiderberg
is nog niemand te zien. De
meeste mensen slapen nog op
dit uur. Bertus en ik nemen even
poolshoogte. Om ons heen tik-
keren Roodborsten, misschien
zijn ze vannacht hier neergestre-
ken. Een Boomkruiper tiereliert
in een populier en een
Boomklever laat zijn fluitend
twiet twiet horen. Kauwtjes zwer-
men uit, druk kakelend. Er waait
een pittig windje en je snuift
heerlijke herfstgeuren op. Ideaal
weer voor een herfstwandeling.
Liefhebbers voor deze ochtend-
excursie zijn inmiddels gearri-
veerd en met 6 man en 6 vrou-
wen en een (zeer rustige) vier-
voeter gaan we op stap. Eerst
even door het Echo-bos waar
Goudhaantjes en Sijzen ons in-
formeren over de trek. Nadat we
de oudste kastanjeboom van het
Echo-bos hebben bekeken gaan
we de oude Zeedijk op richting
Muiden. Hier heb je een prachtig
uitzicht over het |Jsseimeer.

De Koperwieken zijn terug!
Overal zie je ze in groepjes
foerageren. Groepen Spreeuwen
trekken over. Grote mantel-
meeuwen en Aalscholvers zitten
op een eilandje. Kuif- en Tafel-
eenden dobberen op behoorlijk
hoge golven. Verderop, voorbij
de originele dijkwoning, zien wij
in de Noordpolder Buizerden en
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Kramsvogels. Wat een herfst-
trek! Een Smelleken scheert
laag over het weiland, waar ook
Nijlganzen, Holenduiven, Hout-
duiven en Veldleeuweriken zich
bevinden,

Op het oude schelpenstrand van
Muiderberg houden we een kof-
fiepauze. Een Grote bonte
specht brengt ons weer op de
been. Aan de horizon ligt het
door de zon beschenen
Muiderslot. Net een plaatje! Op
de plas achter het Muiderslot
dobberen diverse eenden en wat

Nijlganzen. Twee Pijlstaarten
scheren over en een Torenvalk
staat te bidden in de lucht.

In Muiden vertelt Bertus hoe de
plaatselijke omgeving er in zijn
jeugd uitzag. Richting Hakkel-
aarsbrug zien we twee jagers
geroutineerd Wilde eenden neer-
halen. Via de Googweg (waar
een Canadese gans “woont”) ko-
men we terug op ons startpunt.
De klok wijst 12.30 uur. Het was
een prachtige ochtend, waarbij
we 46 soorten vogels gezien
hebben.
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