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Koolmees-ceremonie

Voor de sier hebben we een
paar rieten vogelhuisjes van
circa 20 centimeter hoog hier en
daar in onze tuin opgehangen.
Met verbazing hebben we avond
aan avond, terwijl het nog volop
licht was, een steeds terugke-
rend ceremonieel aanschouwd.
Zoon koolmees 1 viiegt in de
struiken op zoek naar een vette
hap, eet met smaak, poetst het
verenpak en viiegt naar een van
de mini huisjes voor een welver-
diende slaap.

Zoon koolmees 2 doet exact het-
zelfde, maar het huisje is bezet.
Dat wordt vechten, een stevige
robber.

Daar komt Pa koolmees, eet,
poetst en stuurt beide zonen met
een paar flinke meppen het huis
uit en..... viiegt naar een ander,
iets groter huisje en bemoeit zich
verder nergens meer mee. Hij
doet de oogjes toe.

Zoon 1 of 2 kruipt in het eerste
huisje en hoewel er nog een
huisje leeg staat, de ander ver-
dwijnt in de struiken. De rust is
weergekeerd in onze tuin.

We kijken elkaar genietend aan,
zuchten.... mooi he?

ATIE VAN KLAVEREN
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