DE VOGELAAR

De vogelaar
Hij tuurt wat af,
Vaak in het vroeg ochtend uur.
Hij kijkt
Naar alles wat er viiegt
Van mus tot tureluur.
Voor velen
Is hij een vreemde vogel,
Met geiten sokken
En wollen wanten.
Hij kijkt voortdurend
Door zijn kijker,
Alleen niet naar fazanten.
Nooit raakt hij
Een vogel aan,
Behalve een snip.
En’s avonds
Vertelt hij alles heel spontaan,
Onder het genot
Van een diepvrieskip.
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