DE MEREL

Elk jaar,
kijk ik weer vol verwachting uit,
wanneer de eerste merel fluit.
Want vaak
in februari al op het dak,
fluit hij zachtjes
in zijn zwarte pak.
Ondanks de kou
maakt hij vast een begin,
en is op zoek
naar een nieuwe vriendin.
Zou hij niet te vroeg zijn
en wat overdrijven,
of zou hij bang zijn
dit jaar over te blijven.
Maar als ik hem zo hoor,
als vogelaar,
geeft hij voor mij
het startsein van het voorjaar.
Ik vind het prachtig
als hij in februari al wil repeteren,
ook al moet hij daarvoor
soms vroeg uit de veren.
Op het dak zingt hij
op hoog niveau, die merel,
maar hij die het eerste fiuit,
dat is pas een échte kerel.
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