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Casper Vermeren

Afsluitdag van de vogelcursus
op zaterdag 12 mei

De kinderen kwamen aan om
10.00 uur. Toen gingen we
naar binnen. Spelleties doen
binnen en buiten. Toen gingen
we wat drinken met een
koekje erbij.

Toen gingen we het vogeltrek-
spel doen en je moest daar
met een dobbelsteen gooien
en er waren papierties waar
nummers op stonden. En dan
gooi je met een dobbelsteen
bijvoorbeeld 5, dan moest je
vijf stappen vooruit. Er waren
ook papiertjes waarop bijvoor-
beeld: je bent tegen een vuur-
toren aangeviogen, 1 beurt
overslaan stond. Was je bij 50,
was het spel klaar en toen gin-
gen we een broodje kroket eten
en melk drinken.

Daarna gingen we vrij spelen,
o.a. hout zoeken voor het
kampvuur.

Later de speurtocht. Met een
groepje van 4 en een leider in
het bos gaan en dan had je
een Adtje waarop vragen ston-
den. En waar je heen moet. De
vragen van het A4tje beant-
woorden. Als je dan klaar was,
gingen we met waterballonnen
spelen. En daarna gingen we
levend stratego doen. Je
mocht het hele bos gebruiken.
ledereen had twee kaartjes bij
zich, één kaartje was bijv. een
jager, andere kaartje was je
leven. Je moest het ei van de
tegenstander zoeken. En als je
iemand tikt dan moet je kijken
wie de hoogste is. Als je de
hoogste bent, krijg je het le-
ven van de ander en die moest
je aan één van de leiders ge-
ven en wie zijn leven kwijt is, die
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moest naar de leider om een
nieuw leven en een ander kaar-
tie waarop staat welke je bent.
En op het laatst ging groep 1
terug naar huis, maar eerst
kreeg je een gelukssteentje en
een snoepje. Groep 2 bleef sla-
pen.

Het was heel leuk, vooral het
kampvuur bouwen, maar hij
was te hoog. Dat was wel jam-
mer. Toen hebben we hem klei-
ner gemaakt. En de volgende
keer wil ik ook blijven slapen.
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