Over een bedreigde kauw en een versufte mus.

Carla Holzenspies

Tuinbelevenissen

In de loop van de 47 jaar dat ik
in Huizen woon is er heel wat
veranderd in de tuin. De braam-
sluiper en de gekraagde rood-
staart zijn verdwenen. Ook de
spreeuwen lieten het afweten.
Op het voer kwamen vroeger
wel veertig huismussen maar
ook die pakten hun biezen toen
de akkers plaats maakten voor
huizenbouw.

Het aantal kooimezen loopt te-
rug en jonge merels waren er al
een paar jaar nist meer, maar
de winterkoning, heggenmus en
de grote bonte specht bleven
trouw. Wel komen er nu andere
bezoekers langs zoals boom-
klevers, boomkruipers en vogels
van een heel andere pluimage.

Op een zomerse dag zat ik in
de tuin met wel vijentwintig
jonge- en oude kauwen om me
heen. Opeens schoot rakelings
vrouw havik over me heen. De
kauwen stoven alle kanten op,
alleen kauw Hieltje kon niet zo
viug wegkomen. Ze dook onder
in de nauwe ruimte tussen het
dak van de kieine voliére en de
uvitstekende dakgoot. Steeds
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verder kroop ze daar naar ach-
teren, terwijl de havik haar pro-
beerde te pakken. Als ik hand-
schoenen had gedragen zou ik
haar zo hebben kunnen grijpen.
De havik kreeg me opeens in de
gaten en verdween met bekwa-
me spoed.

Een week later stoof een sper-
wer over me heen en probeerde
anderhalve meter verderop in
een struik een koolmees te ver-
schalken. “Hoepel op”
schreeuwde ik en dat deed die
sperwer. Zonder koolmees!

Toch mis ik de huismussen. Er
schiet me een mussenverhaal te
binnen. Jaren geleden belde
een mevrouw uit Roosendaal
me op. Ze had een verweesde

jonge mus gevonden en vroeg
hoe ze die groot moest bren-
gen. Enkele malen bracht ze
verslag uit. Op een dag werd ik
door haar echtgenoot opge-
beld. Hij vroeg advies. Bij thuis-
komst had hij de mus voor
pampus bij het terrasraam zien
liggen. Zijn vrouw was niet
thuis, daarom belde hij. Hij had
een coltrui aangetrokken en de
mus eronder gestopt. Die was
intussen bijgekomen en keek
over de rand van de col weer
met enige belangstelling de we-
reld in. Het gesprek eindigde
boeiend: “Nou moet u weten,
dat ik de commandant ben van
de commandotroepen in Neder-
land. Mijn manschappen moes-
ten me zo eens zien”.

}%;

Spreeuwen




