De jeugdcursus maakt op speelse wijze jongeren enthousiast en stimuleert
interesse voor vogels. Een kweekvijver voor de vogelwerkgroep van de toekomst.

Atie van Klaveren

De jeugdcursus 2001-2002

Dit is een verslag over jeugdige
vogelaars. De jeugdcursus is in
2002 gestart met 52 kinderen.
Daarvan waren er aan het eind
van de cursusperiode 44 over.
‘Weten ze nu iets van of over
vogels?, vragen wij ons dan wel
eens af. Als we dan denken van
‘Nou ik west het niet', dan ho-
ren we later van de ouders dat
zij thuis een ware vogelles krij-
gen! En zo hoort het ook! We
hebben de cursus afgesioten
met een spel- en onderzoeks-
dag voor groep 1 en met een
heel weekend inclusief avond-
en ochtendexcursie voor groep
2. Het GNR gebouw 't Laer, met
zijn mooie ligging in bos en hei
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en met het Laarder Wasmeer in
de buurt, is een gewsldige plek
om met kinderen ontspannen
vogels te ontdekken, te bekijken
en te beluisteren. Zelfs regen en
kou kunnen daarbij geen spel-
breker zijn. In het bos met z’'n
allen ‘vogelstratego’ spelen,
maar ook braakballen pluizen,
waterdiertjes zoeken, een vogel-
quiz houden of een beetje keten
en lekker samen eten. Vogels
tekenen en een lijst bijhouden
van alles wat we gezien en ge-
hoord hebben. Het was een
best weekend. We hebben 52
soorten vogels gezien, maar
ook een vos, vieermuizen, konij-
nen en koeien! Wel hebben we

afscheid moeten nemen van
Gerry Torsing die na vijf jaar wat
meer tijd aan andere dingen wil
besteden, maar we denken met
veel plezier terug aan alle uren
dat we samen met vogels en
kinderen bezig waren. Bedankt
Gerry. Gelukkig hebben we al
iemand gevonden die haar
plaats in gaat nemen en zelfs al
een paar keer heeft meege-
daan. Bovendien er is nog ie-
mand die zich opgegeven heeft.
Voor ons allemaal is dit een
goed bericht, want daarmee
kunnen we doorgaan met het
opleiden jongeren van nu voor
de vogelwerkgroep van later.
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