Krassen van een Gooise Kkijker

Jaren geleden is een schrifflijster (Turdus scripsi) op de zandbult die wij het Gooi noemen actief ge-
weest. Dit familielid van mij heeft indertijd helaas het steeds vruchtbaarder wordende biotoop verlaten. lk
heb zijn plaats ingenomen.Penlijster (Turdus penna) is mijn naam.

De excursieleider

Wanneer je iets meer schijnt te
weten dan de gemiddelde voge-
laar word je al tot excursieleider
gebombardeerd. Een goede
raad voor nieuwe leden en
beginners is op zijn plaats. Stel
je bescheiden op tijdens het
leerproces en laat niet het ach-
terste van je tong zien. Voor je
het weet ben je in je kuif gepikt
en behoor je tot een geselec-
teerd gezelschap. Regelmatig
wordt er nadien een beroep op
je gedaan en er wordt heel wat
van je verwacht. Voor dag en
dauw moet je als een soort hop-
man de meute aanvoeren. Je
bent een soort serviceverlenend
orakel geworden. Eenmaal per
jaar is het helemaal raak. Eind
april is de Vroege Ochtend-
wandeling met de boswachter
bij kasteel Groeneveld met als
extra attractie voor de excursie-
leider een gratis ontbijt (de an-
dere deelnemers moeten beta-
len) na afloop in het kasteel. Die
excursie begint zo vroeg, dat
zelfs geharde excursieleiders de
pijp aan Maarten geven en
thuisblijven. Denk niet dat je
met de boswachter op stap
gaat. Die houdt een kort
welkomstprevelementje en doet
er vervolgens het zwijgen toe.
De afhandeling van de wande-
ling is voor de vogelwerkgroep.
De belangstelling daarvoor is
2eer groot en het publiek is
geméleerd; groepjes vriendin-
nen, mensen die dit als
verjaardagsuitie beschouwen
en mensen met kleine kinderen,
waarvan de laatste vaak bijna
sterven van de kou. Vogel-
kennis ontbreekt bij het meren-
deel. Om dit leger te kunnen
behappen moet een blik
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excursisleiders worden openge-
trokken en ondergaan
beginners meteen de vuurdoop.
‘Ach het valt wel mee’, merkte
Willem daar eens over op, ‘lk
ben, net als eenoog, koning in
het land der blinden'.

Een ander fenomeen waar je bij
betrokken kunt raken is een
openbare uilenexcursie. Ook
hier weer veel deelnemers, zo
geimponeerd door het in het
duister wandelen dat ze vee!
gaan praten en ondertussen
struikelen over allerlei obstakel-
ties. Veel hilariteit en luid geroe-
zemoes. Dan moet je je gezag
laten gelden. Uilen hebben op
dat soort excursies de onhebbe-
lijke gewoonte om hun snavel
dicht te houden en je most toch
wat. Je praat je de blaren op
de tong om het toch maar inte-
ressant voor iedereen te hou-
den, doe je dat niet dan wordt
het helemaal een praathuis.
Meen je een uil te horen dan is
dat van een andere wanhopige
groep die de bandrecorder op
volle sterkte laat loeien.

Hoe anders zijn de excursies bij
de vogselwerkgroep. Gezellig, ja
zeker, maar vaak met veel geka-

kel. De pallieters, die lieve men-
sen, hebben duidelijk de over-
hand, trouwe deeinemers die je
voor de zoveelste keer het ver-
schil tussen de vink en de keep
moet uitleggen. De enkele
prikkebenen verzamelen lustig
hun soorten en zijn onverstoor-
baar. Zij gaan hun eigen gang.
Af en toe zit er een deelnemer
bij die duidselijk laat merken dat
hij erbij wil horen en de apen-
rots wil gaan beklimmen. Viak
na het verlossende woord van
de leider slaakt hij zijn kreet en
bevestigt de determinatie van
de soort. Gelukkig zijn er ook
wel pluizers. Zij letten goed op
en maken je attent op wat je ge-
mist zou hebben, gaan in dis-
cussie en willen het naadje van
de kous weten. Daar doe je het
voor. Heerlijk, zulke mensen die
je scherp houden en zorgen dat
je je goed voorbereidt. Aan-
dacht voor de groep doet een
beroep op je vaardigheden. Je
moet het ze naar de zin maken.
Zadels verstellen, banden plak-
ken, sanitaire stops inlassen en
dan niet in de bosjes, maar bij
theehuisjes en cafeetjes, koek
en zopie op zijn tijd, teveel om
op te noemen. Zorgen dat de
schapen bij elkaar blijven is een
must; voordat je het weet ben je
er een kwijt. Carl weet daar over
mee te praten; hij raakte in
Zuid-Limburg een van de da-
mes kwijt die een plasje moest
plegen en dat niet had aange-
kondigd. Die moest hij gaan op-
sporen en weer bij de kudde
zien te krijgen. Na een half uur
kwam zij weer boven water.
Boeiend dat excursies leiden, ik
zou het niet willen missen.

PENLIJSTER

75



