Een leven lang omringt door vreemde vogels, maakt dat Carla Holzenspies wat
meewarig kijkt naar de gedragingen van de moderne, goed uitgeruste, maar altijd

rusteloze vogelspotters.

Carla Holzenspies

Vreemde Vogels

Op de lezingenavond in fe-
bruari kregen we een serie
mooie dia's te zien van dwaal-
gasten in Nederland en de in-
vioed van deze vogels op de
Dutch Birding club. Mst
vreemde vogels en dwaal-
gasten kreeg ik ook te maken
in mijn tuin.

In de tweede helft van de ja-
ren vijftig kwam ik bij mij in
de buurt, een paar straten
verderop, een van de eerste
Turkse tortels in Huizen te-
gen. |k kreeg hem in de gaten
door dat voor mij nog onbe-
kende toetergeluidje. Mijn eer-
ste reactie was: die vogel
moest ik in mijn tuin zien te
krijgen! Overvioedig werd er
voer gestrooid. Niet lang
daarna verscheen de eerste
Turkse tortel. Nummer twee
en drie volgden, daarma volg-
den er meer. De zaak begon te
lopen en in het zicht van de
jaren zestig steeg het aantal
tot wel veertig exemplaren.

In het Ericabosje tegenover mijn
huis broedde in die tijd een
paartje zomertortels. Op een
dag liepen er twee vreemd uit-
ziende duifjes op het gazon. Het
was geen vis en het was ook
geen viees. Wat was het dan
wel? Kort daarna werd een van
de vogels aangereden. Hij wag-
gelde bij mij de tuin in en stierf
in mijn handen. tk bracht het
duifje ter determinatie naar de
helaas onlangs overleden pro-
fessor Voous. Die constateerde
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dat het hier de eerste kruising
betrof tussen een Turkse tortel
en een zomertortel die in ons
land was aangetroffen. In
Limosa 1962 publiceerde hij
hierover.

De volgende voor mij onbe-
kende vogel was een Califor-
nische kuifkwartel. Hoe kwam
die bij mij terecht? Met Ameri-
can Airways of op eigen vieu-
gels?

Als ik nu denk aan de horde
telescoopkijkers van de Dutch
Birding dan ben ik blij dat die
toen nog niet bestond. in Belgié
stroomden de Birders massaal
naar een plek waar een grote
trap was gesignaleerd. Daar
stond hij inderdaad, de grote
trap, midden in het veld. Alleen
was het géén vogel!!

Niet lang daarna trip-
pelde een Callocitta
formosa ofwel een ek-
stergaai uit Midden
Amerika in de sneeuw
rond. Voor zijn veilig-
heid en gezondheid
vond hij een plaatsje
in een van mijn volié-
res.

De hekkensluiter was
een roodschouder-
glansspreeuw uit Zuid
Afrika. Alles bij elkaar
dus wel een internatio-

naal gezelschap!
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