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Krassen van een Gooise kijker
De wereld waarin vogels leven is vol gevaar. Wie voor vogels veilig wil zijn houdtzich verre van glazen ruiten

en gebruikt bij hetjagen altijd zijn paraplu.

Verongelukken

Het verongelukken door de pech
te hebben onder het net van een

ganzenflapper, wilsterflapperof
datvan een vinkenbaanvanger te

belanden behoort tot de verle-

den tijd. De pijp uitgaan in een

eendenkooi is ook bijna niet

meer het geval en de jacht met

het geweer is aan banden ge-

legd. Het gebruik van loodhagel,

waarmee geschoten werd is ver-

boden, waardoor doodgaan als

gevolg van loodvergiftiging door

het opnemen van lood tijdens

hetfoerageren vrijwel niet meer

voorkomt. Een loodzwaargevoel

kreeg een jager in Friesland die

een gans schoot die meteen

loodrechtnaar benedenkwam

en op het hoofd van de schutter

belandde. Verlichting heeftal

voor veel verongelukte vogels

gezorgd. Aangetrokken doorver-

lichting hebben zeer veel vogels

bij slechteweersomstandigheden
het leven gelaten dooraanvarin-

gen met hoge gebouwen,

televisietorens en in het vroeger

bij vuurtorensen lichtschepen.
Ook glas is een kille moorde-

naar, zelfs abris en geluid-

werende kunststofwandenlangs

wegeneisen slachtoffers. Be-

kende raamslachtofferszijn sper-

wers en ijsvogels. Een villa-

bewoner in Blaricum kreeg de

schrik van zijn leven toen een ha-

vik door een ruit knalde en in de

woonkamer belandde. Niet alle

aanvaringen met glas leiden tot

doden. Soms zijn talgafdrukken

van vogelveren op deramen te

zien en is er geen slachtoffer te

vinden.Wegverkeer is een an-

dere belangrijke doodsoorzaak,

is het niet door het tegen de au-

to’s aanviiegen, dan wel door de

vogelslachtoffers dieaaseters

aantrekken. Bij kerkuilen is weg-

verkeer de voornaamste doods-

oorzaak. Een houtduif die in

Hilversum de Larenseweg over-

vloog kreeg een aanvaring met

een ambulance, waarbij de veren

in het rond vlogen. Helaas voor

hemwas het niet de dieren-

ambulance. Zelfs vliegtuigen en

treinen eisen slachtoffers. De

confrontatie van vogels met

vliegtuigen heeft al tot menige

crash geleid. Zowel op burger-
als militaire vliegvelden wordt

aan vogelverjaging gedaan.

Spectaculair is een terugmelding
van een geringde kerkuil uit Eu-

ropa, die in Canada in een

vliegtuigmotor werd aangetrof-
fen. Niet minder opvallend is de

terugmelding van een bosuil die

detrein naar het CentraalStation

in Amsterdam had genomen. On-

derongemarkeerde hoogspan-

ningsleidingen zijn al heel wat

verongelukte vogels gevonden

en degene die zijn ogen goed

open houdtziet nogal eens een

vogel in prikkeldraad hangen.

Voorweidevogelbeschermers

moet maaien haast wel tot frus-

traties leiden. Hebben zij net ge-

zorgd dat de nesten goed be-

schermd waren en de jongen uit-

gelopen zijn, verschijnen er maai-

machines die alsnog de jonge

weidevogels tot gehakt verma-

len. Al met al gaat het om miljoe-

nen vogels dieverongelukken.

Het is nog een wonder dat vo-

gels in deze moderne maat-

schappij nog kans zien om te

overleven.

Een vogelleven zit vol risico’s.

Van de uit het ei gekropen jon-

gen loopt een deel de kans het

uitvliegstadium niette halen. Is

dat wel het geval, dan kan oner-

varenheidertoe leidendat een

jong alsnog in heteerste levens-

jaar om het leven komt. Natuur-

lijke doodsoorzaken, en die zijn

er veel, heffen hun tol. Zij zorgen

ervoor dat er evenwicht in de na-

tuur blijft en er niet te veel indivi-

duenvan een soort komen. Eten

en gegeten worden is normaal,

maar de tol die katten onder

zangvogels eisen is niet meer

normaal. De katten kunnen het

niet helpen, het zijn tenslotte

gedomesticeerde roofdieren.

Hun baasjes wel!

Ongelukken, veroorzaakt door

menselijk handelenzijn onnatuur-

lijke doodsoorzaken en datzijn

er heel wat. Een recent voor-

beeld zijn de bijvangsten van al-

batrossen en anderezeevogels

waarondergrote stormvogels en

pijlstormvogels bij de zoge-

naamde langlijnvisserij. De tien-

duizenden van aas voorziene ha-

ken van een lijn trekken de voed-

sel zoekendevogels aan en die

verdrinken, met de haak in hun

bek. In de vroegere in zee staan-

de netten, ook wel ‘muren des

doods’ genoemd, kwamen vroe-

ger eveneens veel vogels om. In

het IJsselmeer gebeurt dit nog

steeds en verdrinken zeer veel

duikeenden.Op de wadden von-

den vroeger veel vogels de dood

in de staande netten die werden

gebruikt om harders te vangen.


