Voor mij ligt het recent verschenen boek: “De dwergganzen van Anjum” van de
KNNV uitgeverij. Het is een mooie uitgave in kleur, prachtig geillustreerd door de
kunstenaar Erik van Ommen, die al diverse vogelboeken op zijn naam heeft staan.

De tekst is van schrijver en vogelaar Gerard Ouweneel.

Rietje Veltkamp

Een mool cadeautje!

Nederland is een ganzenland en
met de meeste ganzen gaat het
goed. Maar niet met de dwerg-
gans. Door de jacht in Oost-Eu-
ropa en Azié wordt deze gans
met uitsterven bedreigd. In Zwe-
den probeert men door middel
van herintroductie en het verleg-
gen van de trekroute naar Ne-
derland, de populatie van deze
vogel weer op peil te brengen.
En met succes! Een kleine
groep dwergganzen overwintert
nu op vaste plekken, ondermeer
bij Anjum en het Lauwersmeer
Naar aanleiding van dit project
gingen Erik en Gerard op zoek
naar de dwerggans. Ze bezoch-
ten de Europese broed-, trek- en
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overwinteringsgebieden van
deze zeldzame gans met zijn
prachtige goudkleurige oogring.
Tiidens deze trektocht, die hen

bracht tot bij de pooicirkel,
maakte Erik meer dan 300 aqua-
rellen, etsen en tekeningen. Sa-
men met de tekst illustreren ze
het verhaal van de dwerggans,
de mensen die zich met de be-
scherming bezig houden en de
vogels en landschappen die ze
onderweg tegenkwamen.

Extra leuk is dat er vorige winter
door een vogelaar ook een ge-
ringde dwerggans is ontdekt in
de Bovenmeent. Hans van Oos-
terhout heeft toen dankzij de
ring het verband kunnen leggen
tussen deze dwerggans en ge-
noemd project.

ISBN 90-5011-170-X, prijs: € 24,085 ge-
naaid gebonden, full-color, 112 pegina's,
21 - 23 cm. KNNV-Uitgeverij, Utrecht

De Korhaan, Jrg.37, Nr.5



