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Tellende vogelaars

Willen vogelaars in tel zijn, dan moeten ze de tel niet kwijtraken. Maar als de

vogelaar in de ban van het getal raakt, moeten zijn naasten op hun tellen passen,

anders kunnen de zaken gruwelijk uit de hand lopen.

Tim Timmerman

Het spreekt vanzelf dat wie aan

deze hobby lijdt zelden kans ziet

een normale baan te houden.

Pas wanneer de score ruim bo-

ven de 400 komt, gaat het weer

wat beter, omdat het aantal ke-

ren dat de rappe struishoorntik-

ker of de licht gestippelde ko-

kosnootkraker ons land aan-

doen nog wel te behappen is

met het aantal vrije dagen waar-

op de Nederlandse werknemer

recht heeft. Helaas, voor het zo-

ver is, is het meestal te laat, om-

dat de vogelsoortenteller dan

reeds lang als volledig onbruik-

baar te boek staat en alle geloof-

waardigheid verloren heeft.

Op het sociale vlak zijn de puin-

hopen vaak nog kolossaler.

Wanneer de passie vroeg heeft

toegeslagen, kan het nog mee-

vallen; aan verkering, laat staan

een huwelijk, is men dan waar-

schijnlijk nooit toegekomen, en

sociale contacten beperken zich

doorgaans tot lotgenoten. De

schade aan relaties kan dan niet

groot zijn en dat is een geluk bij

een ongeluk. Helaas slaat het

virus meestal pas op latere leef-

tijd toe, wanneer het slachtoffer

reeds een gezin en een nietsver-

moedende kennissenkring heeft

opgebouwd. Bekend is het ver-

haal van de Sinterklaas wiens

blieper afging op het moment

dat hij met twee kinderen op zijn
schoot over braafheid en plichts-

besef zat te filosoferen. Hij

sprong dermateenergiek over-

eind, dat de arme peuters drie

meter verder gedesillusioneerd

op de grond terechtkwamen.

Pas toen hij door het struikge-

was sluipend met zijn baard in

de bramen bleef hangen, reali-

seerde hij zich dat hij nog

steeds in kostuum was. Maar

zoals met de meeste problemen
het geval is, lost ook dit zichzelf

op: het huwelijk wordt ontbon-

den, de nakomelingen verdwij-

nen naar scholen voor moeilijk

opvoedbare kinderen en de ken-

nissen halen hun schouders op.

Zo staat niets de uitoefening van

onze mooie en leerzame hobby

meer in de weg.

Scholeksters

Vogels kijken houdt vaak in dat

er geteld moet worden. Dat is zo

bij de najaarstellingen geduren-

de de trek, inventarisatietelling-

en zoals van weidevogels of

roofvogels, doorgaande acties

zoals de Eempoldertelling of het

tuinvogelproject. Een vogelaar

die niet tot tien kan tellen heeft

in dit wereldje eigenlijk niets te

zoeken.

Sommige vogelaars houden de

score bij van alle vogelsoorten

die ze hebben waargenomen in

hun leven, meestal binnen een

bepaald gebied, bijvoorbeeld

Nederland. Voor deze passie

moet alles wijken. Vakanties

worden doorgebracht waar het

laatst een nog aan de score ont-

brekend exemplaar is waarge-

nomen. Iedere activiteit kan op

elk willekeurig moment onder-

broken worden omdat het lande-

lijk kliknetwerk zich mobiel

meldt, waarop alles in chaos

wordt achtergelaten om Vlieland

te bereiken voor de daar gesig-

naleerde paarse rupsenschran-

ser zijn navigatiefout beseft en

weer koers zet naar de regen-

wouden van Brazilië. Evenzo pa-

niekerig is de haast die gebo-

den is als gemeld wordt dat er

een paradijskraai in het Vondel-

park te scoren is, maar dat dit

een race tegen de klok wordt,

omdat een arrestatieteamvan

Artis al onderweg is om de ont-

snapte bewoner in te rekenen.
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Oudere soortenscoorders zijn

vaak bijzonder zielig. Dikwijls is

het jaren geleden dat ze ge-

scoord hebben en ze zitten

voortdurend te piekeren of hun

zwakker wordende ogen het uit

zullen houden tot de Siberische

eierdief Barneveld eindelijk weer

eens bezoekt. Of ze vragen zich

vertwijfeld af of het schuimpie-

pertje uitgestorven zal zijn voor

zij hem hebben betrapt, er niet

bij stilstaand dat hun voortdu-

rende achtervolging een bijdra-

ge levert aan dit proces. In het

lokale praathuis vertrouwde een

bejaarde dwangscoorder me

snikkend toe dat hij vereen-

zaamd en verarmd was bij zijn

pogingen om een flamingo en

een zilverreiger aan zijn lijst toe

te voegen, terwijl deze exoten

nu gewoon in Flevoland tussen

de ganzen lopen. Geen wonder

dat burnout in deze kringen al-

gemener is dan een verkoud-

heid.

Zelf heb ik deze afwijking geluk-

kig niet, maar dat wil zeker niet

zeggen dat ik normaal ben. Ik

ben namelijk een kortverband-

teller: ik ben niet voortdurend

met tellen bezig, maar wel vaak.

Het gevolg is dat er perioden

zijn dat ik een aanvaardbaar

levensgezel ben, en zo geniet ik

het beste van twee werelden. Ik

zal een paar voorbeelden ge-

ven.

’s Morgens poets ik mijn tanden

voor het slaapkamerraam en kijk
naar de vogels. Ik neem me dan

voor om met poetsen doorte

gaan tot ik een vooraf met me-

zelf overeengekomen aantal

vogelsoorten, meestal zeven,

heb gezien. Meestal is dat geen

probleem, maar op sommige

dagen laten ze zich gewoon niet

zien. Eenmaalmoest ik zelfs

overgaan op een tweede elektri-

sche tandenborstel omdat de

batterij leeg was, voordat een

voorbijvliegende kraai me ver-

loste. Het zal duidelijk zijn dat

de kwaliteit van mijn gebitsrei-

niging sterk fluctueert.

Wandelen met de hond is een

ander voorbeeld. Eerst telde ik

simpelweg de soorten die ik her-

kende tijdens een wandeling.

Later ging ik over op het lopen

van een vaste route en probeer-
de ik mijn record te verbeteren.

Nu pas ik een variatie op het

tandenpoetsen toe; ik blijf wan-

delen tot ik een vooraf bepaald

aantal soorten heb gezien. In

een omgeving waarvan je weet

dat er meer dan vijftig soorten

regelmatig te zien zijn en een

andere twintig af en toe, moet je

vaak je voeten plat lopen om

een luttele vijftien soorten te tel-

len. Mijn arme hond begrijpt

niets van deze variaties tijdens

onze wandelingen, maar in te-

genstelling tot mijn vrouw

houdt ze haar mond er over.

Ik heb geleerd dat bepaalde vo-

gels treiterend gedrag vertonen:

zanglijsters zie je nooit wanneer

je ze nodig hebt, roodborstjes

zie je niet of je ziet er twintig, als

je bij de laatste bent die je nodig

hebt hoor je altijd een winter-

koning, maar die laat zich dan

niet zien. En boomkruipers zijn
meestal de eerste die je ziet als

je je quotum al vol hebt. Zo

komt het voor dat ik een uur

lang onder barre omstandighe-
den loop te dwalen om mijn vijf-
tien soorten te scoren. Om dan

in de volgende vijf minutenop

weg naar de parkeerplaats, zon-

der zelfs maar op te letten, nog

eens acht soorten tegen te ko-

men.

Dit telwandelenis ook karakter-

vormend. De verleiding is groot

wanneer je helemaal alleen bent

en er niemand is om je tegen te

spreken, en je net een groep

grauwe ganzen hebt zien over-

vliegen, jezelf wijs te maken dat

de volgende groep die over-

vliegt uit rietganzen bestaat. Als

je hiervoor eenmaal bezwijkt, is

het hek van de dam en worden

huismussen ringmussen, staart-

mezen baardmannetjes, bui-

zerds visarenden en gaaien

hoppen. Wie hieraan weerstand

weet te bieden heeft een hoge

mate van karaktervastheid be-

reikt en zal doorgaans geen

moeite hebben met iets

eenvoudigs als stoppen met ro-

ken.
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