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Het afsluitende weekend van de

Jeugdgroep Vogelherkenning

Zaterdag 24 april is het dan zover, het afsluitende weekend in het Laarder

Wasmeer. Zodra de tassen zijn uitgepakt, de bedden zijn bezet (natuurlijk meteen

achteraan) en de ouders de deur uit zijn, wordt het programma boekje te

voorschijn gehaald. Dit belooft weer wat te worden.

Sjoerd van Wierst

Na het eten zou er een roofvo-

gelexcursie plaats vinden, maar

doordat dit niet goed uitkwam,

werd het "nestkastjes openbre-

ken ...” eh, ik bedoel "openma-

ken".

In de kastjes zaten: boomklever,

koolmees en pimpelmees.

Nadat we waren teruggekeerd
had ik een uilenexcursietje ge-

lanceerd. Het was al donker en

het werd meer een griezeltocht,
omdat Derek Laoüt het grappig
vond om met zijn zaklamp heel

hard te piepen. Iedereen dacht

meteen aan een boze of aanval-

lende uil. Maar volgens Derek

was het maar een vos. Toch had

ik dankzij Derek er wel een

nieuwe soort bij: de porselein-

hoen.

Toen we terug kwamen, brand-

de het kampvuur op volle toe-

ren. Na de knakworstjes kwa-

men de marshmallows. Door

een nogal leuke actie kwam een

marshmallow in het haar van

een ploeggenootje!

Op zondag 25 april na een

slechte nacht, want Derek

snurkte nogal, en na een goed

ontbijt trokken we er met z’n

allen in kleine groepjes op uit

om vogelterritoria te bekijken.
Ikzelf wilde met mijn groepje

naar de boompiepers, maar vol-

gens Frans van Klaveren moes-

ten wij maar naar de bonte vlie-

genvangers, die zaterdag waren

gezien. Alleen konden wij ze niet

vinden en gingen we maar een

stukje verder. Verderop was het

wasmeer en daarop dreef een

paartje ganzen. Deze waren een

toonbeeld van agressiviteit. Na

een tijdje werd onze aandacht

getrokken door een ruigpoot-
buizerd en eventjes later kwam

er nog één bij. Dit was toch wel

heel goed getimed Frans!

Na het eten gingen we hutten

bouwen. Bij iedereen ging het

fantastisch, alleen bij ons niet

zo. Daarom gingen we maar een

oude beuk beklimmen. Dit was

dan wel geen echte hut, maar

wel de enige boomhut.

Hierna gingen we het huis

schoonmaken en daarna was

het afgelopen

Op excursie naar ‘t

Uitermeer

Christian

27 maart jongsleden is de

Jeugdgroep Vogelherkenning
Het Gooi op excursie naar ‘t

Uitermeer geweest, onder lei-

ding van Corné, Atie, Frans en

Pieter. Bij aankomst meldde

Sjoerd Wierst meteen een ijs-

vogel. Frans, Sjoerd en ik heb-

ben hem nog mooi gezien.

In het “hoofdkwartier” van de

bestrijders van muskusratten

hebben wij nog wat uitleg gekre-

gen over deze zoogdieren en

hun bestrijders. Toen zijn we be-

gonnen met de excursie.

Om half elf was het vogeltrek-

spel als eerste aan de beurt. Het

is als een soort ganzenbord,

waarop groepjes om de beurt

starten en je met een dobbel-

steen de trek van een Ooievaar

volgt. Daarna gingen we het le-

vende Stratego spelen. Dat is

een spel waarin de spelers in dit

geval in vogelsoorten, jagers,

jeugdvogelaars en boswachters

veranderen. De havik staat bo-

venaan, maar kan worden uitge-
schakeld door een vuurgoud-

haantje en de jager. Het vuur-

goudhaantje kan weer door alle

andere vogels worden gegre-

pen, inclusief de merel.

Na dit spel was er een pauze,

want groep I ging naar huis. Om

half zes werd het eten opge-

diend, mmmm macaroni!

Winterkoning Ill.:Martin Hogeweg
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Buiten zongen tjiftjaffen, rood-

borsten en heggenmussen hun

longen uit hun lijf. Ook een win-

terkoning liet zich kortstondig

horen. In de lucht zweefden

twee buizerds en na enig speur-

werk zagen alle mensen drie

buizerds die vrij hoog in de lucht

hingen. Hier was ook een

buizerdhorst.

Voorbij het Fort zaten een drietal

spreeuwen en zeven krams-

vogels. Hier zagen we ook een

verlaten onafgemaakt nestje.
Toen zijn we langs het slootje/

riviertje gelopen dat het gebied

omringde.
Ook bekeken we nog even een

muskusrattenvangkooi, maar hij

was helaas niet bezet.

Voor ons vlogen een paar

kramsvogels die zich mengden

in een groep van circa 50 die

het weiland introkken, samen

met wat koperwieken. Hier

meldde zich een fitis die helaas

alleen Sjoerd mocht horen.

Op de Vecht dreven een viertal

kuifeendjes, twee meerkoeten

en een fuut. Even verderop was

het begin van een nestje van

een meerkoet te bewonderen en

een broedende knobbelzwaan.

Aan de overkant vloog een

stormmeeuw en er zwommen

nog twee kuifeendjes.

Halverwege de westelijke kijkhut
van het Naardermeer spotten we

nog een rietgors en een valk die

volgens Frans en mij werd ge-

zien als torenvalk, maar door

alle anderen als slechtvalk. Toen

hij over ons heen vloog, bleek

het een sperwer te zijn, dus ie-

dereen had het verkeerd. Van-

wegetijdgebrek besloten we te-

rug te gaan. Op het beboste

heuveltje zongen een goudhaan

en een heggenmus. In een

boompje naast het riviertje zat

een ijsvogeltje en er lag een

hele grote dode vis in het water.

In de bomen zongen nog steeds

de tjiftjaffen als mooie afsluiting

van een geslaagde excursie.

De Jeugdgroep Vogelherken-

ning start half september 2004

voor het 8ste jaar met een cur-

sus voor kinderen van 8 t/m

13+.

De cursus wordt om de week op

zaterdagmorgen gegeven, de

schoolvakanties zo mogelijk

niet, dat komt neer op 16 keer

per jaar.

Op een speelse manier wordt

voor hen de vogelwereld dich-

terbij gebracht.

De kosten zijn 25,- per kind, per

jaar.

Opgeven bij Atie en Frans van

Klaveren. Berkenhof 3, 1241VP

Kortenhoef,

Tel. 035-6561426.
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