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Vogelen op Lesbos

Van 23 tot en met 30 april 2004 vond al weer de zevende buitenlandse reis van de

Vogelwerkgroep plaats. Juiste deze week bleek een schot in de roos, want het aantal

soorten dat er net in die korte periode verbleef overtrof ieders verwachting. Het is wel

duidelijk waarom Lesbos wordt beschouwd als één van de beste plekken in Europa om

migrerende vogels te zien.

Josée van Beek

Iedereen, het gezelschap be-

stond uit maar liefst 43 leden,

was op tijd en na een voorspoe-

dige drie uur durende vlucht in

een Dutch Bird Boeing 957 (die

tot onze verrassing tijdens de

vlucht wel een ontbijtje serveer-

de) arriveerden we op het Griek-

se eiland Lesbos, Mytilini.
Een aantal vogelaars had al pijl-
snel in de gaten dat er een lenig
Lesbos musje een nest had ge-

maakt in een letter van de naam

van de vlieghaven.

Aankomst

Met een speciale bus die al voor

ons klaarstond reden we in an-

derhalf uur naar onze bestem-

ming, Hotel Panorama even bui-

ten het plaatsje Petra aan de

meest noordelijke westkust. On-

derweg kregen we al een zon-

nige indruk van de overweldi-

gende groene weelderige geva-
rieerde flora, de geschilderde

huizen in de stadjes en de piep-
kleine onderkomens op het

land. Een deel van de route be-

stond uit een reeks haarspeld-

bochten, door bruinrotsige steile

berghellingen, dan weer zagen

we beekjes, stekelige struikjes,

uitgestrekte olijfboomgaarden
en pijnbossen. En eiken, kastan-

jebomen, platanen, soms eeu-

wenoud.

Opzienbarend waren ook de vel-

den bezaaid met dieprode klap-

rozen, de bloeiendeacacia’s en

wilde kruiden zoals bloeiende

venkel, tijm en lavendel. Zoveel

landschappelijke variatie, wat

een heerlijk cadeau, wat een

prachtig eiland!

De stemming in de bus werd

steeds beter, en voor nog meer

vakantiegevoel zorgde de kra-

kende Griekse muziek uit de

luidsprekers. Eên van de

groepsleiders liet weten dat er

voor deze dag geen programma

was, dat we vrij waren te doen

wat we wilden, en dat er tijdens
het aangeboden diner in het ho-

tel die avond verdere informatie

zou volgen.

Door het vroege tijdstip van ver-

trek van het vliegtuig om 6.04

uur, was het voor de meeste

groepsleden een hele toer om

op tijd op Schiphol te komen.

Treinen reden immers nog niet,

dus werd er van tevoren uitge-
breid overlegd wie met wie en

met welk vervoer men zou rei-

zen. Er werden busjes gehuurd,

en familieledenof vrienden

moesten heel lief worden aange-

keken om zo vroeg te willen rij-

den. Sommige vogelaars namen

het zekere voor het onzekere en

verkozen de nachts reeds op het

vliegveld door te brengen.
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Prima accommodatie, schitte-

rend weer...

Het hotel bestond uit zelfstan-

dige, geschakelde appartement-

jes voor twee personen, die te-

gen de heuvel waren gebouwd,

elk met een eigen opgang,

douche/wc en balkon met uit-

zicht op de zee. Na de kamer-

verdeling en inrichting werd

deze eerste dag door de meeste

groepsleden benut om te voet al

op verkenning te gaan.

Het gezelschap had de beschik-

king over vier busjes (voor ca. 9

man) en twee personenwagens

voor elk vier mensen, ’s Och-

tends rond 8 uur - na het een-

voudige ontbijtbuffet - vertrok-

ken de groepen naar uiteenlo-

pende bestemmingen.

Goed gedocumenteerd
De vogelpopulatie op dit eiland

is buitengewoon grondig gedo-

cumenteerd. De Brits auteur

Richard Brooks heeft zichzelf

overtroffen in zijn recente boek

“Birding in Lesbos” waarin hij

uiterst nauwkeurig de plekken

op het eiland beschrijft waar je

bepaalde soorten vogels kunt

verwachten.

We zijn Brooks nog tegen geko-

men. Nietsvermoedend liepen

we op een weg toen er plots een

klein blauw wagentje naast ons

stopte. We herkenden hem on-

middellijk. Hij stapte uit, maakte

de achterklep van zijn auto open

en haalde zijn boek tevoorschijn

dat je ter plekke van hem kon

kopen.

We hebben tijdens deze fantas-

tische week zowat alle vogel-

plekken bezocht waarvan we

wisten dat ze de moeite waard

waren. Een goed voorbeeld

daarvan was ons bezoekje aan

het prachtige dennenbos even

buiten Achladeri waar de Turkse

boomklever zich zou ophouden.

Na geduldig wachten bij een

duidelijk nest in één van de den-

nenbomen verscheen de vogel

inderdaad. Een prachtig diertje

dat af en aan vloog en in zijn
nest druk doende was de ruimte

erin te vergroten. Ook onver-

wachte observaties zorgden

voor topmomenten zoals toen

we een viertal dwergaalschol-

vers in zee aan de noordkust

van het eiland zagen, ze leken

op te trekken met een aantal

meedobberende meeuwen.

Een andere grote verrassing
was een groepje scharrelaars,

dat we met hun adembenemen-

de kleuren in een reusachtige
boom zagen zitten.

Twee dwergooruiltjes

Een heel bijzondere gebeurtenis

was de zoektocht naar de beide

uiltjes. De plek was ons verteld,

maar gek genoeg zagen we ze

daar niet. We stonden op het

punt om weg te gaan tot er een

toeristenbus stopte waaruit als

eerste de gids kwam die vervol-

gens zonder enige twijfel linea

recta naar de plek waar de uil-

tjes zaten afstruinde. Wij volg-
den hem natuurlijk onmiddellijk.

Nou ja zeg! Dus daar zaten ze,

je kon ze zo zien! Niet alleen wij
staarden vol verbazing naar het

duo als versteende vogels, een

hele horde vogeltoeristen met

telelenzen en camera’s keek

mee. Het zojuist nog verstilde

tafereeltje veranderde in een

kermisachtig spektakel...één die

ook wij, vogelaars uit het Gooi

niet hadden willen missen!

Het eiland zat deze week vol vo-

gelaars. In bussen doorkruisten

ze het eiland, met hun gidsen

die de plekken wezen. Of je zag

ze met zijn tweeën in huurwa-

gentjes, met het raampje naar

beneden, uiteraard voor een te-

lescoop.

Afgezien van de vogels hebben

we genoten van schildpadden,

salamanders, hagedissen, slan-

gen, vlinders en nog veel meer

grote en kleine dieren. En als

het zo uitkwam bekeken we ook

een kerk of klooster, zoals het

Ypsilonklooster hoog op een

berg in de buurt van Sigri. (wes-

telijk Lesbos)

Het eiland Lesbos ligt tegenover

de kust van Klein-Azie, heeft een

oppervlakte van 1630 vierkante

meter en een kustlijn van 370 m.

Grote vlakke gebieden vind je
niet op het eiland, wel uitge-

strekte olijfboomgaarden en

bosgebieden. De belangrijkste
gebergtes zijn de Lepetymnos,

op het noordelijke deel van het

eiland, met een hoogte van 968

meter, de Olympus op het zui-

delijke deel met een hoogte van

967 en nog wat zuidelijker daar-

van de Psilokoudouno, 914 m

hoog.

Lesbos heeft de meeste zonne-

uren van Griekenland, mis-

schien wel van het hele Middel-

landse Zeegebied. Dat maakte

Lesbos al in de oudheid aan-

trekkelijk. Toen al noemde de

Romeinse historicus Tacitus dit

eiland vanwege het klimaat “be-

leefd en aangenaam”. En dat

geldt ook nu nog voor de bewo-

ners van Lesbos. Zoals gezegd

is Lesbos een geliefd eiland

voor vogelaars om in de lente te

bezoeken. Het uitgestrekte en

gevarieerde landschap biedt tal-

rijke vogelsoorten precies wat ze

nodig hebben. Een waar para-

dijs. Helaas strijken de vogelfans

jaarlijks massaal neer in Skala

Kaloni of Vatera, midden in het

rijkste vogelgebied. En, helaas,

zagen we dat er nog steeds be-

hoorlijk wordt gebouwd in dit

gebied.

Tenslotte dank aan Engbert, An-

dré en Wim voor hun gedegen

voorbereiding, organisatie en

begeleiding van deze onverge-

telijke reis. Voor een overzicht

van de vogels verwijs ik naar het

verslag van Wim te Clercq wat in

het najaar geplaatst wordt op de

website van de Vogelwerkgroep.


