Over enige tijd is het weer zover. Dan lijkt het gedurende korte tijd of mijn tuin in een
oorlogsgebied verandert en weerklinkt overdag voortdurend het geratel van
minimitrailleurtjes die bezig zijn in Madurodam een veldslag uit te vechten. Wat is het

geval?

Dick A. Jonkers

Daar komen de schutters

In het deel van de groenbeplan-
tingsstrook van de gemeente die
aan mijn tuin grenst staat, tus-
sen de vele struiken en een en-
kele boom, een aantal rode kor-
noeljes Cornus sanguinea. Af-
hankelijk van de intensiteit van
de bloei en bestuiving verschij-
nen in augustus/begin septem-
ber aan die kornoeljes veel
blauwzwarte bessen. Spreeu-
wen zijn daar verzot op. In die
periode zwerven overal troepjes
spreeuwen rond en het duurt
dan ook niet lang voordat ver-
kenners de bessen ontdekt heb-
ben. Binnen de kortst mogelijke
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tijd vliegen eskaders af en aan
naar deze rijk gedekte tafel.
Soms zijn er wel zeventig
spreeuwen tegelijk aanwezig.
Niet alleen een dichtbij staande
pseudo-acccia, maar ook de
nok van het dak van mijn wo-
ning worden voor het af en aan-
vliegen en het rusten gebruikt.
Zij vreten zich vol met bessen,
maar wat in de roepert komt,
moet ook weer voor een deel
door de poepert. De harde pit-
ten (steenvruchten) verlaten bin-
nen enkele minuten al het maag-
darmkanaal en worden uitge-
poept. Via de dakpannen rollen

die in de zinken dakgoot en ver-
oorzaken een ratelend geluid.
Het merendeel is daar een
roemloos einde beschoren en
belandt na het schoonmaken
van de dakgoot in de groencon-
tainer. Een ander deel kiepert
over de rand en komt in de tuin
terecht. Daar verschijnen later
hier en daar jonge kornoeljes.
De meeste bessen zijn binnen
een week opgegeten, waarna
de rust weerkeert en we, zonder
bang te hoeven zijn gebombar-
deerd te worden, in de tuin kun-
nen zitten.
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