Het was zondag-
morgen 21 augustus:
nog in het donker wer-
den de eersten opge-
haald om op tijd in
Calais te zijn voo

oversteek Doy
Tijd genoeg voor de
slappe lach

iemand zich heeft ver-
slapen. Om kwart over
twee, sorry: kwart over
een plaatselijke tijd sta
je in Engeland en dan
wordt het spannend.
Maar het gaat goed, het
gaat beter, het gaat prima: ook
de Engelsen houden zich aan de
afspraak om overal links te rij-
den. De boot “Pride of Bilbao” ligt
in Portmouth en vertrekt rond
middernacht, uren later dan was
gepland. Wat een schuit zeg, een
varend flatgebouw: 8 dekken
hoog, 177 m lang, ruimte genoeg
voor 2.500 passagiers, auto’s,
vrachtauto’s en bussen.
Kruissnelheid ruim 20 knopen
per uur, dat is tegen de 40 km
per uur. Niet alleen comfortabele
hutten (elk met douche en toilet),
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het: vanaf het reusach Ve
dek met helikopterdek op 30 m

Zilver-, ’
Geelpoot-,

Drieteen-

Vorkstaartmeeuw, Sterntjes en
vooral niet te vergeten vele Jan
van Genten. Bijzondere waarne-
mingen zijn een Steenlopertje
dat kwam uitrusten en een rond-

boot, spuitend, opspringend
buitelend, maar vanaf 30m hoog-
te lijkt het minder groot dan het
in werkelijkheid is.

De aankomst na anderhalf
etmaal in Bilbao is regenachtig,
twee leden moeten spijtig
genoeg direct weer terug, de bus
brengt de overblijvende 32 leden
droog naar het hotel midden in
het centrum van de stad. In het
hotel kunnen we pas om 12 uur
terecht en daarom zijn we met
gehuurde auto’s en een busje

maar direct gaan vogelen, het is
inmiddels droog geworden.’s
Avonds vallen we met onze neus
in de boter: het is een week lang
feest in Bilbao en feesten kunnen




'y

die Basken: duizenden mensen
op straat, kermis, kraampjes,
muziek, dansen en vuurwerk.
Niet zo maar vuurwerk, nee,
vuurwerk dat zo spectaculair is
dat het in Nederland absoluut tot
een streng verboden categorie
_zou horen. Het feesten gaat de

en buitenlandse reizen in het bij-

Excursies in het algemeen

gelen, maar meer om
de vogelaars op weg te

Calais en precies 7 etmaal na
vertrek is iedereen weer veilig
thuis. Moe maar voldaan, zoals
dat heet.

Ricardo van Dijk heeft
onderstaande lijst van waarne-
mingen door de gehele groep
gemaakt. Een uitgebreid verslag
wordt nog gemaakt.

Jammer was het dat
de groep over twee loca-
ties was verdeeld, hetgeen
de onderlinge communica-
tie niet ten goede kwam.
Vrijdagmorgen vangt
“ de terugreis aan, een her-
haling van de heenreis

hele nacht door en stopt pas
wanneer s ochtends de schoon-
maakploegen resoluut alle zooi
opruimen. En ’s avonds begint
alles weer opnieuw.

Twee volle dagen rijden we
rond langs de kust, langs water-
ties en in de bergen. We zien
heel veel soorten vogels, van
zangertjes tot gieren, van steltlo-
pertjes tot ooievaars, en soms
niet een. We genieten van land-
schappelijke vergezichten, klim-
men over de keien van een hel-
der beekje of komen helemaal
boven zomaar een horecatent
tegen in the middle of nowhere.

maar niet minder boeiend. Zelfs
dat enorme schip voelt de
naweeén van een storm en tilt de
boeg behoorlijk op zodat de
telescoop niet kan worden
gebruikt, maar later gaat het
beter. Het lijkt wel of iedereen
haast heeft want zo'n 3 uur eer-
der dan gepland staan we in

— Voor een uitgebreide
| foto-impressie kunt u

terecht op

www.helmoet.nl.

Andre Kerkhof

Foto’s van Ricardo van
Dijk,

André Kerkhof, Henk
van Tol en Helmoet Vos.
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