Vogelexcursie 30 oktober naar Delta Schuitenbeek

Sylvia Birnie

Dit ‘nieuwe stukje natuur’ ligt in het randmeer bij Strand Nulde. Neem de A28 richting Zwolle,
afslag Strand Nulde en dan parkeren bij het Mercurehotel. De Delta en de dijk liggen in het
randmeer, achter het hotel.

Delta Schuitenbeek is genoemd naar de Schuitenbeek die hier in het Nuldernauw uitmondt.
Vanwege de landbouw is het beekwater nogal fosfaatrijk en het leek de dames en heren
natuurbeheerders wel handig als die fosfaten niet in het wilde weg door de randmeren gingen
zwerven. Vandaar dat ze een dijk opwierpen waarachter het water als in een soort heliofietenfilter
gereinigd zou worden. Prettige bijkomstigheid voor de watervogels is dat hierdoor een rustig
gebiedje ontstaat met eilandjes en rietkragen, en zonder boten.

Op de dag van de excursie was het schitterend
weer, zonnig en warm en weinig wind, ideaal
om vogels te kijken. Naast de excursieleiders
Piet Spoorenberg en Adrie Vermeule waren er
zo’n dertig deelnemers. We liepen eerst een
rondje om het Mercurehotel en werden al snel
verrast door een IJsvogel die een meter of
dertig van ons vandaan rustig op een
dammetje zat te zonnen. Af en toe vloog hij
op om een paar meter verderop weer neer te
strijken en eenmaal dook hij het water in om
een visje te verschalken. We hadden alle tijd
om de kijkers en telescopen te installeren en el A SR
dankzij de zon waren de kleuren heel goed te zien! Een elndje verderop hoorden we Kneut_]es in een
groepje wilgen, maar ze lieten zich niet zien! In de verte boven het water zagen we grote groepen
Wilde zwanen arriveren. Volgens sommige deelnemers waren het er uiteindelijk wel driehonderd!
Ze streken neer op het water van de Delta en later zagen we ze duiken, poetsen en met elkaar
bekvechten. Vanaf de dijk zelf hebben we, buiten de Wilde zwanen, vooral heel veel Smienten
waargenomen. Eveneens prachtig op kleur vanwege het zonnige weer. Al turend, kletsend en
koffiedrinkend drentelden we richting vogelkijkhut. We zagen onder meer Bergeenden,
Slobeenden, Wintertalingen, een Oeverlopertje, een Bonte kraai, een overvliegende Sperwer die alle
Smienten op de wieken joeg en een Watersnip die helaas veel te snel in het riet wegdook! De
kijkhut zelf hebben we niet gebruikt, de vogels zaten veel te ver om zich iets van ons aan te trekken
en voor de hut was het zicht veel beter. Na twee uur zijn we weer teruggegaan naar de auto’s. Een
prima gebiedje om watervogels te kijken!
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