Vrouw Havik op bliksembezoek.

Carla Holzenspies

Nog genietend van een van de laatste zonnige
warme herfstdagen zat ik vredig in de tuin in
gezelschap van twee Kauwen, die vlakbij mij op
de grond zaten te doezelen.

Plotseling werd het tafereel wreed verstoord
door de onverwachte komst van de
aanstormende vrouw Havik uit het Ericabos, die
kennelijk “Kauw”op haar menu had staan. De
klauwen gestrekt, klaar om te grijpen, ontdekte
ze op het laatste moment tot haar grote schrik
mijn ongewenste aanwezigheid. In enkele
seconden moest ze haar vliegrichting wijzigen.

Doorvliegen betekende een wisse dood tegen
het huis. Er was maar één uitweg. Over mij
heen! Razendsnel maakte ze een hoek van 90° .
Op tien centimeter van mijn gezicht vandaan
zag ik de gele poten met de vlijmscherpe
klauwen voorbij komen. De windverplaatsing
was duidelijk voelbaar. Het gestreepte
vogellichaam met afgeronde staart kwam
onwaarschijnlijk dicht voorbij. Van schrik gaf ik
een gil. Gelukkig dat de buren niet thuis waren.
Nog nooit heb ik van zo dichtbij een vliegende
Havik gezien. Een nooit te vergeten ervaring!
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