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Hillie Hepp

‘Een bonte familie’; dat denk je in eerste instantie niet als je aan kraaiachtigen denkt. Maar in “Kraaien-
bende”, een bijzonder leuk en kleurig boek over de familie van de kraaien, kloppen die woorden.

Het boek, met harde kaft en veel illustraties en foto’s, is bedoeld voor jonge lezers (tieners), maar is volgens
mij voor iedereen zeer aantrekkelijk. In ruim 70 pagina’s wordt de leefwijze van de verschillende
kraaiachtigen uit de doeken gedaan. De korte hoofdstukjes van maximaal één pagina maken het lezen
aantrekkelijk, zeker voor de niet-vogelaar, niet in het minst door de begeleidende mooie afbeeldingen.

Veel plaats wordt ingenomen door algemene informatie over deze vogels. Verrassend zijn ook de
hoofdstukjes die gaan over de Raaf of de Roek als symbool, over kraaien als *pechvogels’ of als
‘geluksvogels’. Op een prettige manier wordt beschreven hoe kraaien leven; wat ze eten, hoe ze voedsel
zoeken en broeden. De auteurs beschrijven het sociale gedrag en de intelligentie van deze vogels en spreken
op een speelse manier over ‘eksterogen en kraaienpoten’. Ook aan het herkennen van de in ons land levende
soorten wordt aandacht besteed, want “vogels kijken is leuk™!

Uit de laatste bladzijden van het boek blijkt dat er wereldwijd wel meer dan 100 soorten kraaien zijn,
sommige in de prachtigste kleuren, zoals op de foto’s te zien is.

Voor de vogelliethebber is dit boek, dat met veel liefde over de kraaien en hun verwanten geschreven is, zeer
aan te raden. Maar ook als cadeautje zal het zeker in de smaak vallen.
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