Pril vogelaarsgeluk

Riny & Gerry Kluvers

Ons ‘natuurileven beslaat de fasen van voor 2002 en na 2002. Voor 2002 konden we al zeilend
genieten van de vogels die op het water dobberden. Die in de lucht leken ook wel op die
drijvende vogels: allebei konden vliegen. Er bestond niets mooiers dan voor anker te gaan als
“alleen-op-de-wereld” reizigers, ver weg van het hectische leven. Om met een glaasje in onze
linkerhand en onze zeilkijkers in de rechterhand, andere druktemakers te observeren die
drukdoende waren met hun hofmakerij. Een levende schoolplaat van Koekoek van heen en
weer vliegende inktzwarte toupetjes met koraalrode lipstiftachtige priemende snavels en dito
kleur sokjes, die net als wij mensen, hun hebben en houwen met hun leven bewaakten, werd
meermalen voor ons ontvouwd.

Na 2002 kregen we ruimte en terugkijkend was er dus inderdaad niets beters denkbaar dan je
aan te sluiten bij de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Waar je enthousiaste leden kon
ontmoeten, waar je door aangestoken werd. Leden met veel kennis van vogelzaken, die je
graag het een en ander wilden vertellen. Door deze grote voorhanden zijnde kennis, kon onze
spons zich volzuigen. Na 2002 is de grootste verandering voor ons, het nog intenser genieten
van de natuur door de nieuwe dimensie ‘kennis’ en die te gebruiken. Een terugblik op ons
vogelaarsleventje is weliswaar pril, maar wel één met een hoog ‘aha’ gehalte. Dank
vogelwerkgroepleden!!!
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