Eiland schoon maken met groep 2 van de jeugdcursus

Een verslag van Kyra, een van de jeugdleden.

Het was zaterdag ochtend half tien bij de
Huizerpier. De reddingsbrigade zou ons komen
ophalen. Ze moesten ons naar het eiland brengen,
waar we alles gingen opruimen. Helaas kwamen
ze wat later. Dus gingen we vogels kijken. Allerlei
vogels kwamen langs, maar toen opeens ... een
IJsvogeltje!! Een eindje verderop ging hij op een
rietstengel zitten. Iedereen pakte zijn verrekijker
en net toen we uitgebreid wilden gaan kijken was
ie weg.

Daar komt het bootje

Toen de reddingsbrigade arriveerde werden er
veel scheppen en snoeischaren op de boot gelegd.
De boot moest wel een paar keer heen en weer
varen om iedereen en de spullen op het eiland te
krijgen.

Op weg naar het eldje
En het was opletten geblazen, want bij de
waterkant was drijfzand en daar wilden we niet tot
ons middel in komen te zitten!!

Foto’s Conny Leijdekker

Niet alles ging even gemakkelijk

We gingen meteen aan de slag toen we op het
eiland waren. Kleine boompjes en struikjes
moesten er allemaal vitgehaald worden. Als zo’n
plantje er moeilijk uit te halen was, werden er
scheppen gebruikt. Er stonden ook bomen en
struiken van twee a drie jaar oud en die moesten
worden gesnoeid. Het was keihard werken en dan
was het ook nog eens koud. De boswachter had
kruidkoek en Conny had stroopwafels en iets te
drinken meegenomen.

Vorige week was er ook al een groep die het
eiland voor een deel schoonmaakte. Ze vonden
verse vossendrollen. Dat betekende de
aanwezigheid van een vos op het eiland.

Botten van zwanen

Wij vonden botten van Zwanen en veren van de
Krakeend en de Wilde Eend. Alle veren waren
afgebeten. Er liep dus overduidelijk een vos op
het eiland rond.

Ik vond het een erg leuke bezigheid, omdat er veel
te doen was en ik heb heel veel mooie veren
gevonden.
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