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De Huismus

De Huismus op de Rode Lijst: wie had dat ooit kunnen denken. In enkele decennia is het aantal

broedparen meer dan gehalveerd. In sommige grote steden is de Huismus zo goed als verdwenen.

Maar er gloort hoop. Bij de laatste tuinvogeltelling van Vogelbescherming dit jaar stond deze

straatjongen met 9.689 meldingen weer op de eerste plaats in de top tien. Hoewel hier geen

wetenschappelijke conclusies aan verleend kunnen worden lijkt het erop dat de Huismus aan een come

back bezig is

Carla van Lingen

Nee, de Heggenmus kende ik al, maar nu de

Huismus terug is eten we beschuit met muisjes.

Paser Domesticus hangt aan de voersilo’s alsof hij

nooit anders heeft gedaan. Binnen een dag moet

de voorraad wordenaangevuld. Ik wist niet beter

dan dat er in het vootjaar en in de zomer niet

gevoerd mocht voeren. Dat zou slecht zijn voor de

jongen die fout voer in hun maagjes zouden

krijgen. Maar die vogels zijn veel slimmer dan wij

denken; ze weten wel beter. Silovoer is voor de

fun en het gemak, en wormen en insecten zijn

voor de groei. Mijn moederwist dat ook. Zij

voerde de vogels het hele jaar dooren had

Huismussen die elkaar verdrongen op voerplek en

waterplaats. Toen ik haar na twee leerjaren

Vroege Vogels vertelde dat vogels voeren in de

zomer niet deugde, keek ze me meewarig aan.

Alsof vogels niet zouden weten wat goed is voor

hun kroost. Vogelbescherming heeftmijn moeder

postuum gelijk gegeven: je mag vogels het hele

jaar door voeren. Wij grepen deze ommezwaai

met beidehanden aan en kochten voor kapitalen

vogelvoer: Onze tuin is een eldorado voor

Groenlingen, Kool- en Pimpelmezen, Merels,

Kauwtjes, Winterkoninkjes, Roodborsten, Tortels,

Houtduiven, Eksters, Vlaamse Gaaien en tot onze

stomme verbazing kunnen we de Huismus aan het

rijtje toevoegen. Sinds mijn hernieuwde

kennismaking hoor ik ze ook in andere straten van

onze woonbuurt. Ze tjilpen alsof ze elkaar een

verhaal vertellen. Misschien is het niet toevallig

dat ze gekozen hebben voor een wijk van

schrijvers en dichters.

De Huismus houdt van

Staring. Zijn lefgozer-

gedrag en eentonige getjilp

verraden geen culturele

achtergrond, maar toch.

Voor het eerst sinds ik lang geleden mijn ouderlijk
huis bij Maastricht verliet is er weer een Huismus

mijn leven binnengevlogen. De Heggenmus
woonde hier al eerder, dus aan zijn verschijning

was ik gewend: een klein grijsbruin over de grond

scharrelend vogeltje, in de broedtijd op de voet

gevolgd door een jaloerse controlerende partner

die niet te beroerd is om de zaadjes van zijn

voorgangeruit haar cloaca te pikken. Vaderdag

jongstleden betrapte ik hem en zij vond het best.
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