Joke gestopt? Ja, het is waar!

Er zijn van die
zaken waarvan je
denkt dat ze altijd
hebben bestaan en
nooit zullen
overgaan: de zon
en de maan. Het
wisselen van de
| seizoenen. En de
VWG-weekenden
met Joke van
Velsen. En toch,

» na achtentwintig,
bijna dertig, jaar stopt Joke met haar werk voor
de excursies. De afgelopen algemene
ledenvergadering was het zover. Joke geeft het
stokje over.

Bijna dertig jaar was Joke de drijvende kracht
achter de voor- en najaarsexcursies en vele
andere activiteiten. Zeg maar 600 keer logies
en ontbijtregelen. Koftie, suiker, koek. Fietsen
bestellen, de deelnemers welkom heten. En
nog honderd andere dingen.
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Tijdens de ALV memoreerden Rien Rense,
Dick Jonkers en Joke zelf nog eens al het werk
dat ze voor de vogelwerkgroep gedaan heeft.
Al die activiteiten ter voorbereiding en
uitvoering van zovele weekenden,
manifestaties en bijeenkomsten.

Ja, Joke was de spin in menig web,
onvermoeibaar en op haar eigen, unicke wijze.
Vriendelijk, ordelijk en gedecideerd. Joke had
altijd wel helpers om haar heen: van die
satellietmannetjes (en vrouwtjes). Die deden

wat ze moesten doen. Want zo ging het het
best: “take her, or leave her”.

Zo zorgde Joke al die keren met ziel en
zaligheid voor telkens weer een succesvolle
activiteit.

De inzamelingsactie onder de leden bracht
voldoende geld op om Joke een nieuwe
fotocamera met toebehoren te schenken.
Uiteraard was er taart, deze maal niet door haar
besteld. Onder genot van deze feesttaart en
koffie werden allerlei verhalen nog weer eens
uitgewisseld: de smeerploeg, de
andijviestampot, het corvee. De eeuwige
discussies over de accommodatie, menukeuze
en de drank. Het was goud van oud.

En er was ook nog een film: van Helmoet Vos.
Middels een mozaiek van interviews van
enkele leden werd haar werk, inzet en haar
persoonlijkheid nog eens prachtig uit de
doeken gedaan.

Poul Hulzink neemt nu de coérdinatie van de
excursies over. Let wel: de “codrdinatie”.
Immers Joke, onze mater familias van de
VWG, is niet op te volgen. Ja, het zal anders
moeten en het zal anders gaan. Succes Poul!
Een tijdperk is ten einde. Joke, nogmaals
bedankt!

En graag tot ziens, want je bent niet weg.

Han Westendorp
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