Afspraak

Zo gauw van iemand verondersteld wordt dat
deze tot zelfstandig handelen in staat is, moet
hij of zij zich daarna op allerlei niveaus gaan
houden aan afspraken. Het is maar goed dat die
er zijn, want zonder dat zou alles in het
honderd lopen. Het uiteindelijke doel van een
afspraak is dat de betrokken partijen zich
daaraan houden en dat gebeurt niet altijd. Zo
niet, dan ontstaat teleurstelling of ongenoegen
en is ergernis een van de minst heftige reacties.
Het lijkt erop dat in toenemende mate slordig
wordt omgegaan met afspraken en er een trend
is van normvervaging. Sommigen gaan wel
heel gemakkelijk met afspraken om; voor hen
is bijv. de factor tijd net zo rekbaar als elastiek.
Zo is het ‘Brabants kwartiertje’ al aardig
ingeburgerd in de samenleving. Tijdens
menige bijeenkomst komen regelmatig nog tot
ruim na de aanvang mensen binnen en dat is
hinderlijk voor de aanwezigen. De laatkomers
zijn meestal dezelfden. Stipt op tijd beginnen is
de enige remedie.

Een vertrek- of begintijd is bij onze vogelhob-
by belangrijk. Voor het inventariseren van
broedvogels moet je op tijd aanwezig zijn om
de zangactiviteiten en daarmee de territoria
goed vast leggen. Zij die matineus zijn
ingesteld kunnen zich beter aan weidevogel-
onderzoek gaan wijden. Bij het tellen van
slaapplaatsen moeten tellers al uren van
tevoren aanwezig zijn. Te laat beginnen levert
een onnauwkeurig resultaat op en aan het
begintijdstip kan bij de meeste onderzocken
niet getornd worden, want de geschikte tijd
voor het inventariseren of tellen is beperkt.
Redacties en codrdinatoren van tellingen weten
mee te praten over afspraken waarmee
regelmatig de hand wordt gelicht. Uiterste
inleverdata worden nogal eens overschreden en
dit gebeurt vaak door recidivisten.

Een wel heel ergerlijk voorval vond al weer
een aantal jaren geleden plaats met Jaap. Er
was voor Zuid-Limburg een afspraak gemaakt
om in mei in de hellingbossen en bij de
rivierweiden van Eijsden op vogelspeurtocht te
gaan. Een pension was geregeld. Het vertrek

was al vroeg,
maar wie er
verscheen, geen
Jaap. Hij had
geen telefoon en
contact zoeken
was niet
mogelijk. Het
was dus gewoon
wachten
geblazen.,

Na drie kwartier belde hij op met duizend
excuses; hij had zich verslapen. Kan gebeuren!
Inmiddels had hij -volgens zijn zeggen- een
taxi gebeld. Weer een half uur later was nog
steeds niemand verschenen. Toen was het
geduld op. Bij het vogelen werd de ergemis al
snel naar de achtergrond verdrongen. Wat wil
je met broedende Kramsvogels, zingende
Vuurgoudhanen, Appelvinken, een Cettis
Zanger en trekkende Wespendieven! ’s
Avonds had ik wel wat uit te leggen aan de
pensionhoudster, die een verklaring eiste voor
de niet bezette, maar wel gereserveerde kamer.
Later werd mij verteld dat de wegblijver een
notoire niet-nakomer van afspraken was.
Gelukkig gaat er na het maken van afspraken
een heleboel ook wel goed. Het is een feest om
met een groep gemotiveerde vogelaars te
werken die op tijd doet wat is toegezegd. Bij
het tot stand komen van ons boek ‘Vogels
tussen Vecht en Eem’ bijvoorbeeld, zijn alle
deadlines gehaald. Dit ondanks het feit dat het
napluizen van dagboeken, het uitwerken van
telreeksen en dergelijke soms eentonig werk
was en de neiging tot uitstellen op de loer lag.
Jos raakte daardoor geinspireerd en schreef
ooit een humoristisch stukje over het leven van
een ‘inktkoelie’.

Naar de Vogelwerkgroep kijkend is een
heleboel tot stand gebracht. Een direct gevolg
van wel goed gelopen afspraken. Met het niet
nakomen van afspraken door anderen kun je
uiteindelijk wel leren leven, maar het blijft
irritatie opwekken.
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