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De favoriete vogelplek van......AlineFlemming

Waar?

Waarom?

Het is een mooi landschappelijk gebied, heuvel-

achtig met heide- en stuifzand en omringd door loof-

en dennebomen. Het lijkt net een duinlandschap,
maar dan in het binnenland.De stilte dieer hangt

maakt het tot een bijzondere plek. Ik voel me

daar thuis, zeker in hectische tijden. Jekan er in elk

jaargetijde om- en doorheen wandelenen altijd kom

je er leuke vogelsoorten tegen. Ik herinner me dat ik

op 30 april een keer met de Vogelwerkgroep uit

Lesbos terugkwam en thuis zag dat er Beflijsters
werden gemeld. Net uit het vliegtuig ging ik dus

meteen doornaar De Stulp. In de avondzon konden

we genieten van de Beflijsters die in een valleitje
rondscharrelden.

Onlangs werd er een Morinelplevier gemeld. Een

soort die ik tot nu toe slechts één keer had gezien en

dat was in Zuid-Zweden.Het was op een zaterdag
en met rugzakje en telescoop begaf ik me naar De

Stulp. De mormel liet zich goed bekijken.
zocht actief naar voedsel en liet zich ook nog even horen in de lucht. Geregeld laten de Raven zich

zien en horen die in de tuinen van Soestdijk wonen. Daarnaast zijn voorkomende soorten Tapuit,

Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit en de Specht. Ook een Goudvink liet zich er eens prachtig
bewonderen in het zonnetje. Dan niet te vergeten de roofvogels die in dit gebied verblijven en er

overheen vliegen. Iets verderop grenzend aan het heidegebied ligt het Pluismeertje. Dit meertje is niet

natuurlijk, maar ooit gegraven en heeft een hoge natuurwaarde. Naast libellen heb ik er ook Geoorde

Fuut evenals Dodaars waargenomen.Zowel de opbouw van het landschap als de diversiteit aan

vogelsoorten op een relatief klein gebied maakt een bezoek heel aantrekkelijk.

Wanneer?

Eigenlijk kom ik er in alle seizoenen. Een aantal jaar geleden gingen we in de winterperiode naar De

Stulp, uiteraard met verrekijker. In Maarssen, waar ik woonde, was het gewoon groen, maar De Stulp
was bedekt met sneeuw. Dit gafeen verrassend mooi winterlandschap, gewoon betoverend. Dat staat

nog steeds op mijn netvlies. De Klapekster liet zich zien in de toppen van de berkenbomen.

Sinds wanneer komje er?

Zal zo vanaf2000 zijn. Toen ben ik begonnen met een vogelcursus in het Gooi. Door deze cursus, die

verzorgd werd door bevlogen vogelaars, ga je als groep op stap en leerde je naast de vogelsoorten ook

leuke vogelplekken kennen.

Hoe vaak kom je er?

Ik kom er niet met vaste regelmaat, maar wel geregeld. In ieder geval is het er elke keer weer anders.

Alleen ofsamen?

Hangt er van af maar in dit geval wel vaak samen. Dan ga ik met Hans. Ook hij heeft de kijker bij zich

en dan trekken we er gezellig met z'n tweeën op uit.

De Stulp.


