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Middageenden

De eenden slapen graag

Als niemand naar ze kijkt

Slaap bij uitnemendheid

Zij dommelenen bidden

hun oog staat even uit

het midden van hun hoofd

Chr.J van Geel
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