De favoriete vogelplek van ..... Sytze Poelstra
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Waar ?

Het Gooi en omgeving kent natuurlijk een heel scala van
fantastische vogelplekken en dat het Eempoldergebied ten
noorden van de Eemnesservaart is uitgegroeid tot mijn favoriete
plek is dan ook een groeiproces geweest.

Waarom ?

Opgegroeid aan de rand van Zaandam op de grens van een fraai
drassig veenweidegebied, als kind al ademloos starend naar
foeragerende Lepelaars in de slootjes van het Oostzijderveld
..... die weidsheid, dat moet wel haast invloed hebben op je
latere ontwikkeling. Maar als je dan vervolgens naar het Gooi
verhuist raak je verrukt van de bossen en heidevelden daar en
de haast sprookjesachtige landschappen op de ’s-Gravelandse
buitenplaatsen, dan verdwijnt het poldergebied toch wat naar de
achtergrond. Maar aangezien het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en de Vogelwerkgroep Eempoldertellingen ging
organiseren — we spreken nu over de jaren zeventig van de
voorbije eeuw — ging het kriebelen. Ik besloot me aan te melden
en een tijdlang actief te zijn als teller.

Sinds wanneer ?

Zoals gezegd, jaren zeventig, in teamverband vogels tellen, dikwijls samen met Adrie Vermeule. Samen
kwamen we in die jaren soorten tegen als Dodaars, Kraanvogel, Roerdomp, Purperreiger, Bonte Kraai,
Smelleken, Veld- en Ransuil en een Nachtegaal op trek, zingend naast de boerderij bij het sluisje in de
Eemnesservaart.

Het was een tijd waarin je de Veldleeuwerik nog op veel plekken kon horen kwinkeleren.

In de jaren tachtig werden nog een Zwarte Ooievaar, Kwartel en een eenzame Roek gespot, maar het gebied
verschraalde door ruilverkavelingswerkzaamheden en verdroging en mijn bezoeken daar verminderden
aanzienlijk. De toestand verbeterde weer in de loop van de jaren negentig; er kwam een natuurreservaat met
een aanmerkelijk hoger waterpeil in het noordelijk deel en de vogelbevolking groeide zichtbaar.

Hoe vaak ?

Het gebied is nu weer zo aantrekkelijk geworden dat ik er minstens een keer per twee weken ga kijken en zo
mogelijk nog wat vaker. In de winter zijn er enorme groepen ganzen te zien in vele soorten en trekken
overwinterende Grote Zilverreigers of een jagende Slechtvalk de aandacht.

Groepen Smienten en Goudplevieren foerageren in de weilanden. In het voorjaar broeden er Grutto‘s en
Tureluurs en worden er tientallen Kemphanen waargenomen, een enkele keer baltsende mannetjes, vooral de
laatste jaren! Eenden zijn goed vertegenwoordigd met de zeldzame Zomertaling, de Slobeend of Pijlstaart en
van tijd tot tijd zwiert er een jagende Bruine Kiekendief over het land. Met wat geluk krijg je Bosruiters en
Groenpootruiters te zien of de sierlijke Kluten. In de nazomer fourageren soms tientallen Casarca’s in het
gebied of jakkert een Havik over de weilanden; groepjes Watersnippen zijn dan niet zeldzaam en een enkele
keer is de roep van een Regenwulp te horen.

En gedurende het gehele jaar kun je de imposante Raaf tegenkomen, die zelfs de Buizerd van zijn prooi kan
verjagen !

Alleen of samen?

Om volledig geconcentreerd te zijn op rust, ruimte en de vogelgeluiden ga ik meestal alleen.
Onder die omstandigheden mag ik graag een praatje aanknopen met een mede-vogelaar of een
geinteresseerde passant.
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