De favoriete vogelplek van ..... Antje van Slooten

Ezumakeeg

Waar?

Aan de Friese kant van het Lauwersmeer, net ten Zuiden van Ezumazijl, ligt een plas-drasgebied waar
ik heel graag kom: Ezumakeeg.

Waarom?

Ik houd enorm van dit type landschap, vooral van het water en de sfeer erom heen: het licht, de lucht
en de stilte. Het is nooit hetzelfde, het verandert altijd. Ezumakeeg is een ruig rietgebied, de
waterstand is er wisselend. Soms is het erg nat, soms ook wel wat droger. Ik ben ook dol op de
Oostvaardersplassen en op Vejlerne aan de Deense Limfjord, hoor.

Het gebied heeft een open verbinding met het Lauwersmeer. Je kunt er niet in; er loopt een weg langs.
Aan de ene kant staat een hut, aan de andere kant is er een soort heuvel met een scherm erop. Ervoor
staan bankjes en vanaf die bankjes kun je uitkijken over het weidse landschap tot aan het
Lauwersmeer; je ziet zelfs zeilboten varen in de verte. D4t is wel echt mijn lievelingsplek. Je zit er
naast elkaar, in stilte te genieten van het weidse landschap en de vogels die af en aan vliegen. Het is
een gebied met allerlei soorten eenden, zoals Zomertaling, Wintertaling, Pijlstaarten en verder veel
Kluten, Grutto’s, Kieviten, Scholeksters, Wulpen, Kemphanen, Bontbekplevieren, Lepelaars en niet te
vergeten ganzen. De bijzonderste vogel die ik er zag, was de Grauwe Franjepoot. Ik stond ’s avonds in
de hut, tegelijkertijd met een echtpaar uit Rotterdam en een stille Duitser. Het echtpaar was speciaal
voor de Grauwe Franjepoot naar het Lauwersmeer gekomen, maar had ‘m nog steeds niet gezien. Ze
wilden teleurgesteld vertrekken, toen die Duitser opeens verwoed in z’n boekje begon te bladeren en
tenslotte vroeg: “Wat is dat nou? Wat daar zit?” En laat dat nou de Grauwe franjepoot zijn!

Wanneer?

Ik kom er het liefst tegen de avond. Ik maak eerst een rondje op de fiets rond het Lauwersmeer en dan
eindig ik bij Ezumakeeg. Tegen die tijd is iedereen er al vertrokken en heb je de zon in de rug. Het is
er dan op de vogelgeluiden na doodstil , met heel veel vogels. Ik ben hier te gast in vogelland, realiseer
ik me dan.

Hoe vaak?
Vier, vijf keer per jaar. Het liefst in de herfst en het voorjaar, vanwege de vogeltrek.

Samen of alleen?
Alleen of met de vogelwerkgroep.
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