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Meeuw

Een onverzettelijke speelbal, rijdt de meeuw

Op golfna golf de snavel in de wind,

Zoals een kind hem op papier verzint.

Zijn oog kijkt roerloos om zich heen,

Naar voren en tegelijk op zij.

De broodheerziet hij ook meteen.

Zwijgend ofkrijsend, in de lucht

Zie ik hem later

Zoals hij toch maar liever is:

Tegen de wolken als een vis

In het doorzichtigst water.

J. Eykelboom uit: ‘De gouden man
’
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