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Wat zien ik?

Voortuin als plukplaats en restaurant

Ruim een uur lang keken we met

gemengde gevoelens hoe ze geplukt werd

en stukje bij beetje in de steeds voller

wordendekrop van de sperwer verdween.

Loesvan derPoelen Paul van der Poel

Het is een bekende trend dat de sperwer steeds meer in het stedelijk gebied jaagt en broedt.

Aanvankelijk merkten we al vaak dat sperwers in onze buurt aan het jagen waren, maar de laatste

tijd landter regelmatig een vrouw sperwer in de tuin. Op 6 december was een spreeuw
de klos en

werd voor onze ogen opgegeten. Na alarm

van kauwen, zwarte kraai, ekster,

spreeuwen en mezen ontstaat altijd grote

paniek, waarbij ‘onze’ vaste vrouw grote

bonte specht zich achter de stam van een

boom verschuilt. Op 10 decembermerkte

Loes op dat de specht wel erg laat was

voor haar ontbijt. Even later verscheen de

specht in de klauwen van de sperwer.
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