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Wat zien ik?

Verrassing

Gerrit Stam

We lopen het duin in en al bij de eerste stappen vliegt een velduil op. Hij strijkt neer achter een gazen

hek. Langzaam en omzichtig lopen we in die richting, in de hoop nogmaals een glimp van deze

schitterende vogel op te vangen.Voor we hem ontdekt hebben vliegt hij op; en dan nog een, en nóg

een, en nóg een!! In stille verbijstering staren we vier velduilen na die met stijve vleugels in de

vallendeschemer een rustiger plekje zoeken.


